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   Over deze bundel
 
   
 
  Een sonnet is een gedicht van veertien regels.


Een sonnettenkrans is een serie van veertien sonnetten, waarvan iedere laatste regel de eerste regel van het volgende sonnet vormt, en waarvan alle eerste regels bij elkaar een vijftiende sonnet vormen: het meestersonnet.



Een sonnettenkransenkrans is een krans van veertien sonnettenkransen. Honderdzesennegentig sonnetten, veertien meestersonnetten, en één grootmeestersonnet. De eerste Nederlandstalige sonnettenkransenkrans verscheen in 2016 onder de naam Een kruisweg van alledaags leed (Bas Jongenelen en Martijn Neggers, uitgeverij Geroosterde hond). Twee jaar later liet ik mij door dat herculische meesterwerk inspireren, en nam ik de vorm over: tweehonderdelf sonnetten, gebundeld in één handzaam boekje. Dat is inmiddels in een herziene versie uitgebracht met de naam De argumenten liegen er niet om. Maar daar liet ik het niet bij: sindsdien bracht ik sonnettenkransenkrans na sonnettenkransenkrans uit.



De bundel die u nu in handen heeft is dan ook het negende deel van een sonnettenkransenkransenkrans: zevenentwintighonderdvierenveertig sonnetten, honderdzesennegentig meestersonnetten, veertien grootmeestersonnetten, en één oppergrootmeestersonnet. Uiteindelijk zal het gehele werk uit veertien delen bestaan. 



De stijl is voor de hele reeks vastgelegd: jambische pentameters, drie gekruiste kwatrijnen en een gepaard distichon, en enkel mannelijk rijm.




Wat ik zelf heb bedacht, is zelden waar is een gamebook: de verhaallijn is niet lineair, maar de lezer wordt van hot naar her gestuurd, en krijgt meerdere malen de kans om zelf de voortgang van het verhaal te beïnvloeden. Onder ieder sonnet staan instructies, en soms geven die instructies een keuze.



Wie zich wil laten verrassen door een verscheidenheid aan keuzes, begint het best bij 9.1.1., en krijgt dan een verhaal van minimaal zestien en maximaal achtendertig gedichtjes lang. Aan het einde aangekomen, kan de nieuwsgierige lezer nog een keer aan de start beginnen, en andere keuzes maken, om een heel nieuw einde tegemoet te gaan.



Wie liever een wat lineairder verhaal voorgeschoteld krijgt, begint het best bij 9.1.M. en volgt vanaf daar de meestersonnettenkrans, voor een verhaal van veertien gedichtjes lang.



Voor de echte speedrunstratsexperience begint de lezer aan het eind van het boek, bij 9.G., wat een begin en een eind op zich is.



De thematiek door de hoofdstukken heen is "tegenstellingen". Achtereenvolgend komen aan bod:

1. goed/kwaad;

2. leven/dood;

3. geven/nemen;

4. overvloed/tekort;

5. populariteit/anonimiteit;

6. licht/duister;

7. aandacht schenken/negeren;

8. schuld/onschuld;

9. geloof/ongeloof; 

10. recht/onrecht;

11. water/vuur;

12. hemel/hel; 

13. waarheid/leugen;

14. zin/onzin.

  
 
  
   
	9.1. Wat ik zelf heb bedacht, is zelden waar	


	9.1.1.	

		

	Wat ik zelf heb bedacht, is zelden waar	

	Ik heb ambities, en ze zijn niet klein	

	Het liefste was ik toch een tovenaar	

	Maar ik zou ook een bard wel willen zijn	

	Strooi ik met vuur of speel ik menuet?	

	Transfigureer ik of betover ik	

	Met zachte klanken harten? Klink ik met	

	Een gifbeker of bottel ik de schik	

	Van lyrische en enthousiaste fans?	

	Had ik één van de twee maar vast geleerd	

	Was ik maar een veelzijdigere mens	

	Dan deed ik alles wat mijn hart begeert	

		

	Het lijkt me allebei zo veel plezier	

	Toch moet ik kiezen: het moment is hier	

		

		

	> ik wil bard worden: ga naar 9.8.4.	

	> ik wil tovenaar worden: ga naar 9.14.5.	

		


	9.1.2.	

		

	Toch moet ik kiezen: het moment is hier	

	Dan wordt voor mij de keuze al gemaakt	

	De onderwaterfeeks blijkt een wild dier	

	Maakt rare sprongen in haar hoek en slaakt	

	Een kreet die mijn piratengroep verdooft	

	Ik richt mijn toverstaf op haar en vuur	

	Meedogenloos een vuurbal door haar hoofd	

	Dat hoort erbij, zo gaat het avontuur	

	Zelfs de hardvochtigste piraat schrikt van	

	Hoe bruut ik zijn kan als ik bruut zijn wil	

	Maar ieder pakt nu wat ie pakken kan	

	De buit is binnen. Wat een peulenschil	

		

	Met mijn geweten ben ik nu wel klaar	

	Het was zojuist nog elders – het was daar	

		

		

	> ga naar 9.3.4.	

		


	9.1.3.	

		

	Het was zojuist nog elders; het was daar	

	Maar nu zie ik haast overal het grijs	

	Van ongezonde huiden op elkaar	

	Ik raak als bard niet heel snel van de wijs	

	Maar wat moet ik nu doen in hemelsnaam?	

	Ik schreeuw in elk geval uit volle borst	

	“Vlucht, mensen! Zombies!” Heel de santekraam	

	Breekt in paniek uit. Bier wordt zelfs gemorst!	

	Ik tref een zombie met mijn lichte luit	

	Die breekt natuurlijk op de zombiekop	

	Ik snijd een dolk door grijze zombiehuid	

	Dat dat niks uithaalt kwam niet in me op	

		

	De sfeer is panisch. Ik verweer me fier	

	Het is een opgefokte dolle stier	

		

		

	> ga naar 9.2.10.	

		


	9.1.4.	

		

	Het is een opgefokte dolle stier	

	Zoals hij mij vanavond ruig bestijgt	

	Het kan de wijn zijn, of de liters bier	

	Maar alles in mij wat mij intuigt zwijgt	

	Hij geeft het toe: hij is een tovenaar	

	Ik had het kunnen raden door zijn baard	

	En paars tenue. Nu komt hij schokkend klaar	

	En ik ontvang zijn sperma onbezwaard	

	Ik wist niet eens dat ik op mannen viel	

	Maar al vanaf dat ik mijn eerste blik	

	Op hem wierp, raakte hij mij in mijn ziel	

	Ik lik de laatste druppels van zijn pik	

		

	Ik jubel – maar er is een sprank die joelt	

	Die door mijn hersens hort en stoot en woelt	

		

		

	> ga naar 9.9.11.	

		


	9.1.5.	

		

	Die door mijn hersens hort en stoot en woelt	

	Die vindt daar dat mijn plan tweeslachtig is	

	De keus is vrij eenvoudig, ook al voelt	

	Het kiezen als een dwanggetuigenis	

	Probeer ik blijven leven voor altijd?	

	Zeg ik oneindig leven dankjewel?	

	Waar overleef ik straks de eeuwigheid	

	Op aarde, in de hemel of de hel?	

	Ik denk dat ik de spreuk onder de knie	

	Heb, maar ik heb haar ook nog nooit betracht	

	Ik vraag het steeds aan om het even wie	

	Maar niemand heeft de waarheid meer in pacht	

		

	Mijn vrienden roepen door elkaar in koor	

	De keuze is nog steeds de mijne, hoor	

		

		

	> ik verkies het eeuwige leven: ga naar 9.2.13.	

	> liever een natuurlijke dood: ga naar 9.14.3.	

		


	9.1.6.	

		

	“De keuze is nog steeds de mijne, hoor”	

	Vertel ik aan mijn manager, die briest	

	Dat ik Het Lied moet zingen. Maar ik stoor	

	Me niet aan wat zij onverhuld verkiest	

	Ik waag mijn nek niet zomaar voor wat faam	

	Maar als ik niet zing, word ik afgeslacht	

	Wat moet ik nou in godesvredesnaam?!	

	Ik zit backstage te peinzen, en ik wacht	

	Kan ik de tekst herschrijven zodat wie	

	Het horen wil er hoon en spot in hoort?	

	Nooit eerder viel ik voor glossofobie	

	Maar nu lijkt heel mijn optreedlust vermoord	

		

	De keuze moet op eerlijkheid gestoeld	

	Wat er ook in mijn hersenpan krioelt	

		

		

	> fuck mijn fans!: ga naar 9.5.5.	

	> leve de republiek!: ga naar 9.2.9.	

		


	9.1.7.	

		

	Wat er ook in mijn hersenpan krioelt	

	De hare kent voor mij niet één geheim	

	Meer. Of heeft zij mij nu gehersenspoeld?	

	Raak ik door haar aantrekkingskracht in zwijm?	

	De rechter en de man die mij betaalt	

	Zijn duidelijk in wat ik zeggen moet	

	Als zij onschuldig pleiten zou, dan faalt	

	Het rechtssysteem. Misschien is dat wel goed	

	Ik wil mijn nieuwe baantje ook niet kwijt	

	Maar deze vrouw veroordelen voelt fout	

	Ik moet een keuze maken, tot mijn spijt	

	Ga ik voor eerlijkheid of baanbehoud?	

		

	Mijn levensloop weer op een wisselspoor:	

	Volg ik mijn linker- of mijn rechteroor?	

		

		

	> alles voor de carrière: ga naar 9.1.8.	

	> red de onschuldige: ga naar 9.12.9.	

		


	9.1.8.	

		

	Volg ik mijn linker- of mijn rechteroor	

	Waarin de rechter en de advocaat	

	Mij laten liegen? Ja, ik ga ervoor	

	Ik zeg dat de dievegge die daar staat	

	In haar hoofd al haar zonden al bekent:	

	Ze heeft precies gestolen wat er mist	

	Zij kijkt me aan. Mijn blik wordt afgewend	

	Zo wordt ter haar ongunstigheid beslist	

	Ze mag zich nog verweren, maar wat heeft	

	Dat nou voor zin als ik haar al verried	

	Ik heb besloten dat ze niet lang leeft	

	De brandstapel ligt haar in het verschiet	

		

	Het timmert in mijn schedel als een specht:	

	De keus is simpel: ben ik goed of slecht?	

		

		

	> ga naar 9.9.1.	

		


	9.1.9.	

		

	De keus is simpel: ben ik goed of slecht?	

	Ik heb de zeemeermin nu in mijn macht	

	Ze spartelt wel, maar in ons tweegevecht	

	Had ik haar al zo'n beetje afgeslacht	

	Maak ik het klusje af, maak ik haar dood?	

	Of stelen we de schatten, zijn we blij?	

	Op zich is moorden al mijn daag'lijks brood	

	Maar dit is simpelweg een slachtpartij	

	De kapitein zei: “Laat haar leven!” maar	

	Hij heeft daarboven op 't gevaar geen zicht	

	Ik ben zowel piraat als tovenaar	

	Wat moet ik met dit onderwaterwicht?	

		

	Ik kan niet blijven op de middenstrook	

	Wat als ik slecht ben, zeg ik het dan ook?	

		

		

	> ik spaar haar leven: ga naar 9.3.13.	

	> dood aan het monster!: ga naar 9.1.2.	

		


	9.1.10.	

		

	Wat als ik slecht ben, zeg ik het dan ook?	

	Sta ik straks trillend aan de hemelpoort	

	Of kom ik terug, als zombie of als spook	

	Nadat de tovenaar mij heeft vermoord?	

	Ik wil niet dood, maar zij heeft wel gelijk:	

	Als ik zou sterven, is mijn leed voorbij	

	Dat ik daarna weer in het leven kijk	

	Klinkt ook wel weer aantrekkelijk voor mij	

	Maar wie zegt dat het lukt? Waag ik de gok?	

	Of zeg ik: thanks, maar vriendelijk bedankt?	

	Straks ben ik door haar wilde plan de bok	

	En lig ik zes voet diep en omgeplankt	

		

	Ontsnap ik hoe dan ook aan het gerecht?	

	Is hiermee dan mijn laatste woord gezegd?	

		

		

	> ik waag het erop: ga naar 9.2.4.	

	> ik bedank voor de eer: ga naar 9.2.14.	

		


	9.1.11.	

		

	Is hiermee dan mijn laatste woord gezegd?	

	Verdien ik het te sterven in haar plaats?	

	Ik voer een lastig innerlijk gevecht	

	Ik weet dat ik de vlammen zo weerkaats	

	Maar als er niemand brandt, heeft men dat door	

	Het volk wil iemand schreeuwend branden zien	

	Ik zet de stapel in de fik en hoor	

	Haar mij vervaard vervloeken bovendien	

	Nu moet ik echt wat doen. Het wordt m'n eind	

	En dat aspect eraan vind ik niet leuk	

	Maar dit moet echt gebeuren, eerlijk zijnd	

	Ik start het ritueel, en spreek de spreuk	

		

	We wisselen van plaats. Ik vlam. Ik kook	

	Ben ik het vuur, of ben ik slechts de rook?	

		

		

	> ga naar 9.11.9.	

		


	9.1.12.	

		

	Ben ik het vuur, of ben ik slechts de rook?	

	Ik ging als leerling bij de smid in dienst	

	Waar ik met mijn magie het vuur opstook	

	De smid vond mij van iedereen het kienst	

	Waarschijnlijk om mijn handigheid met vuur	

	Of omdat ik transfigureren kan	

	Want onbetoverd goud is best wel duur	

	Maar slechts een hulpje blijven was mijn plan	

	Niet echt, ik wil een meester worden, maar	

	Mijn leraar vindt dat streven flauwekul:	

	“Voor meesterschap ben jij nog lang niet klaar”	

	Hij houdt me klein voor zijn gewin, de lul	

		

	Zwart kleur ik door zijn schaduw en het roet	

	Ik voel me meer zoutzuur dan bitterzoet	

		

		

	> ga naar 9.10.11.	

		


	9.1.13.	

		

	Ik voel me meer zoutzuur dan bitterzoet	

	Ik denk dat ik dit lot wel heb verdiend	

	Ik houd van mensenvlees en mensenbloed	

	Maar bovenal van elke nieuwe vriend	

	Die ik maak met een beetje (kleine beet)	

	De wereld voelt toch beter in het grijs	

	Die wetenschap verslaat elk mensenleed	

	Hoe ik me voel telt daarvoor als bewijs	

	Gedaan is het met onrecht, tweedracht, macht	

	Haat, jaloezie en al het ander naars	

	Een zombie heeft de kwaliteit in pacht	

	Of zeg ik nou opeens iets heel erg raars?	

		

	Ik zou niet weten hoe het beter moet	

	Wat voel ik mij toch onvoorbeeldig goed	

		

		

	> ga naar 9.4.6.	

		


	9.1.14.	

		

	Wat voel ik mij toch onvoorbeeldig goed	

	Ik steeg enorm in populariteit	

	Als ik nu ergens speel staat er een stoet	

	Het gaat ook beter met de zuiverheid	

	Maar mensen komen meestal voor de tekst	

	Een dame zingt haast al mijn liedjes mee	

	De vraag die bij me rijst, nu, is: what's next?	

	Ik heb voorlopig even geen idee	

	Maar hoe het me nu gaat bevalt me best	

	Ik zing van liefde en van minnespel	

	Van helden die nét slagen voor een test	

	Van tovenaars en draken evenwel	

		

	Mijn liedjes zijn verzonnen en halfgaar	

	Wat ik zelf heb bedacht, is zelden waar	

		

		

	> ga naar 9.6.4.	

		


	9.1.M.	

		

	Wat ik zelf heb bedacht, is zelden waar	

	Toch moet ik kiezen: het moment is hier	

	Het was zojuist nog elders; het was daar	

	Het is een opgefokte dolle stier	

	Die door mijn hersens hort en stoot en woelt	

	De keuze is nog steeds de mijne, hoor	

	Wat er ook in mijn hersenpan krioelt	

	Volg ik mijn linker- of mijn rechteroor?	

	De keus is simpel: ben ik goed of slecht?	

	Wat als ik slecht ben, zeg ik het dan ook?	

	Is hiermee dan mijn laatste woord gezegd?	

	Ben ik het vuur, of ben ik slechts de rook?	

		

	Ik voel me meer zoutzuur dan bitterzoet	

	Wat voel ik mij toch onvoorbeeldig goed	

		

		

	> ga naar 9.2.M.	



  
 
  
   
   	9.2. Wat voel ik mij toch onvoorbeeldig goed	


	9.2.1.	

		

	Wat voel ik mij toch onvoorbeeldig goed	

	Dan staat daar plots alweer zo'n grijze huid	

	Ik speel omdat de show ongoën moet	

	Maar dat ziet er niet echt heel jofel uit	

	En dan vertrekt opeens degene naast	

	De grijze huid, in een grimas van pijn	

	En zonder dat een mens het merkte haast	

	Verdwijnt dan alle roze kleur uit zijn	

	Gelaat. Hij krijgt een blik in zijn gezicht	

	Die niks dan honger uitstraalt. Ik paniek	

	Maar ondertussen sta ik vol in 't licht	

	En rekent men op mijn pleziermuziek	

		

	Ik moet opeens heel rap naar de wc	

	Al ging ik nog geen klein kwartier geleê	

		

		

	> wat de fuck goos, dat zijn zombies, wat doe ik hier nog, vluchten als de wiedeweerga: ga naar 9.4.14.	

	> ik ga de strijd aan en probeer te redden wie ik redden kan: ga naar 9.1.3.	

		


	9.2.2.	

		

	Al ging ik nog geen klein kwartier geleê	

	Door het dilemma van haar leven, heeft	

	Ze mij nu plotseling tussen haar twee	

	Geklauwde armen vast. Ik voel: zij leeft	

	Omdat ze al het leven uit mij zuigt	

	“Geen zorgen,” gromt ze: “ik maak jou niet dood	

	Zoals jij mij dat niet deed.” Overtuigd	

	Ben ik nog niet, maar goed, ik houd me groot	

	Het voelt alsof mijn hele lichaam muit 	

	Toch doet wat zij doet mij niet echt veel zeer	

	De kleur verdwijnt volledig van mijn huid	

	Ik krijg ook helemaal geen adem meer	

		

	Ik ga, door wat zij met mijn lichaam doet	

	De pijp uit voor een appel en een joet	

		

		

	> ga naar 9.2.11.	

		


	9.2.3.	

		

	De pijp uit, voor een appel en een joet	

	En dus een peer, en ook die boterham	

	En nu gebeurt precies wat ik bevroed	

	Had: dat ik weer terug in het leven kwam	

	Ik merk dat ik een hoop vergeten ben	

	Mijn brein is duidelijk goed aangetast	

	Ik merk dat ik geen toverspreuk meer ken	

	Misschien dat dat nu niet meer bij mij past	

	Ik kan wel zonder, als ik eeuwig mag	

	Het leven lacht naar mij, en ik lach terug	

	Ik lach een gereanimeerde lach	

	Die eindigt in een ratelend gekuch	

		

	Het is een zenuwslopend mooi idee	

	Ik draag het leven nu weer met me mee	

		

		

	> ga naar 9.3.7.	

		


	9.2.4.	

		

	Ik draag het leven nu weer met me mee	

	Ik dans en lach, ik huppel en ik spring	

	Het leven is een boerderij, ik vee	

	Ik speel wat op m'n citer en ik zing	

	Natuurlijk niet Het Lied, dat durf ik niet	

	Al vraagt de tovenaar me juist om dat	

	Ik dank haar hartelijk, maar laat Het Lied	

	Voor wat het is: mijn goedbewaarde schat	

	Ze is beledigd en toont geen begrip	

	Ze prees me om mijn dapperheid en lef	

	Nieuw leven plaatst mijn ballen op de stip	

	En met nieuw leven komt een nieuw besef	

		

	Ik voel me opgewekt en aangesterkt	

	De spreuk heeft duidelijk perfect gewerkt	

		

		

	> ga naar 9.3.1.	

		


	9.2.5.	

		

	De spreuk heeft duidelijk perfect gewerkt	

	Ik lees haar boze brein met veel gemak	

	De brei die in haar hersenpan gesnerkt	

	Wordt, valt mij rauw, maar stellig, op mijn dak	

	Ze denkt dat ze onschuldig is. Wat nu?	

	Ik vind het maar een hinderlijk geval	

	Is zij een schuldeloos individu?	

	Zo ja, wat zeg ik dan mijn baas zoal?	

	Ze denkt ook dat ik welgevallig ben	

	Ze ziet mij in haar fantasieën naakt	

	Ik denk niet dat ik haar al zo goed ken	

	Dit is waarvoor een tovenaar toch waakt	

		

	Toch ben ik blij dat ik haar hersens las	

	Ik ben in nopjes, gloria en sas	

		

		

	> ga naar 9.1.7.	

		


	9.2.6.	

		

	Ik ben in nopjes, gloria en sas	

	Mijn naam wordt in de omstreken verspreid	

	Ik ben het toppunt van het mensenras	

	Ik adem beeldig- en voorbeeldigheid	

	Ik geef aan armen, steel van rijken, en	

	Dat alles magisch consequentieloos	

	Nou ja, de smid, die ik niet meer erken	

	Heeft zich verhangen. Verder grandioos	

	Subliem, adembenemend, glorierijk	

	En prachtig word ik nu terecht vereerd	

	Voel ik me bovenmenselijk en lijk	

	Ik nu in een soort god getransformeerd	

		

	Het inzicht van de mens is zo beperkt	

	Geen mens heeft maar iets van de truc gemerkt	

		

		

	> ga naar 9.2.8.	

		


	9.2.7.	

		

	Geen mens heeft maar iets van de truc gemerkt	

	Dus schrikt men als ik zo vroeg bovendrijf	

	Men hoort nu ook de zeemeermin die blerkt	

	En vraagt mij gauw de zwembroek van het lijf	

	Ik leg uit dat het niet zo simpel is	

	En of er iemand met me mee wil gaan	

	De kapitein noemt mij een rotte vis	

	Maar wijst wel snel wat lotgenoten aan	

	Bewapend met fileermes dan wel zwaard	

	Gaan wij de beestenboel niet uit de weg	

	Geen zeepaard wordt door onze club gespaard	

	De meermin is nu klaar voor overleg	

		

	Ze hult zich achter onderwatergras	

	Ik kan doen of ik nog dezelfde was	

		

		

	> ga naar 9.1.9.	

		


	9.2.8.	

		

	Ik kan doen of ik nog dezelfde was	

	Maar het is anders, nu ik anders wens	

	Ik was altijd de beste van mijn klas	

	Maar toch ben ik van buiten nog een mens	

	Zo sterfelijk en kinderlijk fragiel	

	Eén goedgerichte pijl, en ik ben dood	

	Dat is toch welbeschouwd gewoon debiel	

	Zo allemachtig wonderbaarlijk groot	

	Als ik ben, zou ik best onsterflijk zijn	

	Opdat men langer van mijn kunst geniet	

	Een eeuwigheid in leven lijkt me fijn	

	Ik denk dat iedereen dat ook zo ziet	

		

	Ik haalde mijn vermaardheid uit het slop	

	Toch mis ik iets, al valt het amper op	

		

		

	> ga naar 9.12.1.	

		


	9.2.9.	

		

	Toch mis ik iets, al valt het amper op	

	Het daverend applaus mist wat geklap	

	Een viertal handen aan de hoogste top	

	Klapt niet. Ik maak een stuntelende stap	

	Naar achter als ik naar het tweetal buig	

	De koning wijst ons met één vinger aan	

	“Grijp hen!” maakt hij een eind aan het gejuich	

	Ik maak een stuntelend niet blijven staan	

	En spring per ongeluk in het publiek	

	Ik crowdsurf naar de openstaande poort	

	En onderwijl speelt het orkest muziek	

	Die niemand die niet heel hard meezingt hoort	

		

	Ik vlieg terwijl ik vlucht, ga als een speer	

	Als ik mezelf vakkundig profileer	

		

		

	> ga naar 9.5.4.	

		


	9.2.10.	

		

	Als ik mezelf vakkundig profileer	

	Dan ben ik geen barbaar of paladijn	

	Ik ben geen vechter, ik ben iel en teer	

	Toch voelt het alsof ik de held mag zijn	

	Ik schop en sla en wurg en steek en snijd	

	Een menigtetje mensen aan mijn zij	

	Helpt mee. Ik raak verstrengeld, maar ik bijt	

	Me los. Dat was niet heel erg slim van mij	

	Ik proef opeens een onbekende smaak	

	Een grijze gloed verschijnt nu op mijn huid	

	Ik merk dat ik mijn loze vechten staak	

	Misschien was bijten niet een goed besluit	

		

	Er komt opeens een honger in mijn kop	

	Ik had toch voelbaar ooit een hartenklop?	

		

		

	> ga naar 9.3.10.	

		


	9.2.11.	

		

	Ik had toch voelbaar ooit een hartenklop?	

	Mijn drijfvermogen brengt mij aan de lucht	

	Ik hap naar adem, maar dat blijkt een mop	

	Ik laat de zuurstof schieten met een zucht	

	Geen hartenklop, geen ademnood… ik leef	

	Maar ben toch overduidelijk erg dood	

	Wat heeft die feeks me aangedaan? De teef!	

	Opeens kleurt om me heen het water rood	

	Ik zie collega's drijven in het nat	

	Hun eigen bloed is wat de golven kleurt	

	Een hoge prijs voor deze diepe schat	

	De kapitein vraagt wat er is gebeurd	

		

	Hij snapt niet waarom ik niet reageer	

	Opnieuw in leven stroomt mijn bloed niet meer	

		

		

	> ga naar 9.8.11.	

		


	9.2.12.	

		

	Opnieuw in leven stroomt mijn bloed niet meer	

	Ze vond een losse steen en gooide raak	

	Ik was kort buiten westen, maar nu weer	

	Er overtuigd van dat ik kansen maak	

	Ik strompel op haar af, steen in de hand	

	En sla haar hersens in. Ik pleeg een moord	

	Ik kan niet anders. Wil niet anders, want	

	Het was of zij, of ik. En ik wil voort	

	De wacht begint te juichen, roept zijn vriend	

	En krijgt wat zilverstukken voor mijn daad	

	En dan hoor ik wat ik zelf heb verdiend:	

	De straf is hoger dan voor hoogverraad	

		

	Geradbraakt word ik, in het openbaar	

	Halflevend en halfbakken en halfgaar	

		

		

	> ga naar 9.14.12.	

		


	9.2.13.	

		

	Halflevend en halfbakken en halfgaar	

	Besluit ik: alles kan natuurlijk nog	

	Veel beter, en als ik nog 100 jaar	

	Of langer leven blijf, dan is dat toch	

	Fantastisch? Daarom ga ik aan de slag	

	Totdat het boek, waarin ik heb gespeurd	

	Naar juist de spreuk die mij een nieuwe dag	

	Doet overleven, mij heeft opgefleurd	

	Er is een hoop voor nodig, en een mes	

	De kennis van de goden van weleer	

	Een spreuk van een minuut of vijf (of zes)	

	Het scrotum van een jonge grizzlybeer	

		

	Een gouden tientje en wat voedselwaar…	

	Ik heb mijn zaakjes prima voor elkaar	

		

		

	> ga naar 9.4.4.	

		


	9.2.14.	

		

	“Ik heb mijn zaakjes prima voor elkaar	

	Verstopt van heerschappij en maatschappij	

	Ik heb je hulp niet nodig, tovenaar”	

	Vertel ik haar. Teleurgesteld zegt zij:	

	“Het is je eigen keus, maar ik, Sybil	

	De tovenaar, vertel je: leed zal jou	

	Geschieden, drenken zal je kleine ziel	

	Omdat je naar mij luisteren niet wou	

	Ik gaf om je, wou alles bieden wat	

	Een mens van jouw postuur maar krijgen kan	

	Maar nu ben ik je nukkigheden zat”	

	En zij verdwijnt. Daar baal ik dan wel van	

		

	Maar wel in leven, omdat ik wel moet	

	Wat voel ik mij toch onvoorbeeldig goed	

		

		

	> ga naar 9.4.12.	

		


	9.2.M.	

		

	Wat voel ik mij toch onvoorbeeldig goed	

	Al ging ik nog geen klein kwartier geleê	

	De pijp uit. Voor een appel en een joet	

	Ik draag het leven nu weer met me mee	

	De spreuk heeft duidelijk perfect gewerkt	

	Ik ben in nopjes, gloria en sas	

	Geen mens heeft maar iets van de truc gemerkt	

	Ik kan doen of ik nog dezelfde was	

	Toch mis ik iets, al valt het amper op	

	Als ik mezelf vakkundig profileer	

	Ik had toch voelbaar ooit een hartenklop?	

	Opnieuw in leven stroomt mijn bloed niet meer	

		

	Halflevend en halfbakken en halfgaar	

	Ik heb mijn zaakjes prima voor elkaar	

		

		

	> ga naar 9.3.M.	


  
 
  
   
	9.3. Ik heb mijn zaakjes prima voor elkaar	


	9.3.1.	

		

	Ik heb mijn zaakjes prima voor elkaar	

	Ik voel me kwiek en fit in elk geval	

	Mij wordt verzekerd door de tovenaar	

	Dat ik zo goed als levend blijven zal	

	“En nu moet jij zo snel je lopen kan	

	Je overgeven aan het hofgerecht”	

	Ik vind daar zacht gezegd het mijne van	

	Het lijkt me niet verstandig, wat ze zegt	

	Maar zij gaf mij dat ik voor eeuwig leef	

	Al ben ik dan afgrijselijk ondood	

	Ik schrijf een prachtig lied voor haar, zo geef	

	Ik terug aan wie mij nieuwe toevlucht bood	

		

	Mijn zin tot zingen zal niet overgaan	

	Ik houd ondood gewoon mijn hobby aan	

		

		

	> ga naar 9.4.11.	

		


	9.3.2.	

		

	Ik houd ondoodgewoon mijn hobby aan	

	Ik berg mijn instrument op in zijn kist	

	Ik laat de herbergier maar in de waan	

	Dat ik niet naar zijn centen heb gevist	

	Ik tref een buiten westen zijnde man	

	Neem hem twee gouden ringen af, en kruip	

	Weer tussen het gebral, terwijl ik van	

	De fles die ik zojuist ontvreemd heb zuip	

	Goed spul. Ik zakkenrol een jonge vrouw	

	Snijd onderwijl de beurs van haar vriendin	

	Het is niet veel dat ik naar buiten sjouw	

	Maar ik schep er wel veel genoegen in	

		

	Het is het klein geluk dat ik zo spaar	

	Gewicht op mijn geweten is niet zwaar	

		

		

	> ga naar 9.8.9.	

		


	9.3.3.	

		

	Gewicht op mijn geweten is niet zwaar	

	Ik koos het hazen- en het dievenpad	

	Ik stal een kroon, en nu is er geen haar	

	Op mijn hoofd die dat stelen nu wel zat	

	Is. De adrenaline raast door mijn	

	Gestel; ik word er opgewonden van	

	Het is niet anders: ik vind nemen fijn	

	Hoe trek ik hieropvolgend nu mijn plan?	

	Wat doe ik met die kroon? Verkoop ik haar?	

	Niet in de buurt, heb ik mijn leven lief	

	Ik ben, besluit ik, wel een tovenaar	

	Maar liefst van alles ben ik nu een dief	

		

	Dat smeden gaf geen zin aan mijn bestaan	

	Ik zie mijn hobby simpel als mijn baan	

		

		

	> ga naar 9.2.6.	

		


	9.3.4.	

		

	Ik zie mijn hobby simpel als mijn baan	

	Dus ben ik knecht ook van de hiërarchie	

	Zo gaat dat in het zeeroversbestaan	

	De kapitein is niet mijn evenknie	

	En als mijn kapitein gooit hij nu met	

	De ene krachtterm na de ander. Hij	

	Briest omdat ik die onderwaterslet	

	Gedood heb, terwijl hij wat anders zei	

	Ik bracht ons, volgens hem, zo in gevaar	

	Wat hij dan ook zeer eloquent benoemt:	

	“Je bent een achterlijke moordenaar!	

	En daarmee heb je iedereen verdoemd!”	

		

	Wat blijkt: het is niet altijd wit of zwart	

	Ik wou ooit tovenaar zijn, en ooit bard	

		

		

	> ga naar 9.3.14.	

		


	9.3.5.	

		

	Ik wou ooit tovenaar zijn, en ooit bard	

	Nu maak ik deel uit van een dievenpaar	

	En zijn we vaker samen dan apart	

	Toch is er ruimte voor een grote "maar":	

	Soms gaat ze zonder mij op dievenpad	

	En steelt ze van de armen bovendien	

	Ze is nog steeds mijn allergrootste schat	

	Maar dit gedrag wil ik niet in haar zien	

	Soms eindigen we in gekissebis	

	Waarbij ik aardig in de kachel pook:	

	“We zijn een koppel, dit is hoe het is:	

	Wat jij bent, ben ik automatisch ook	

		

	Ik leef dan wel in liefde en gerief	

	Maar nu ben ik een ordinaire dief”	

		

		

	> ga naar 9.14.8.	

		


	9.3.6.	

		

	Maar nu ben ik een ordinaire dief	

	Ik grijp wat ik kan grijpen, geef nooit terug	

	Wat ik genomen heb. Ben creatief	

	En onverschrokken, sluw en vingervlug	

	Ik raak geen snaar meer aan, en zing geen noot	

	Meer. Al mijn oude glorie is voorbij	

	Ik was ooit een gevierd artiest; die boot	

	Is afgevaren, en niet slechts voor mij	

	De hele wereld mist mijn rauw talent	

	Die veel te grote wereld houdt mij klein	

	Nu ben ik meer berucht dan ooit bekend	

	Daar ik een ordinaire dief moet zijn	

		

	Dit had ik niet voorzien, toen, aan de start	

	De omslag heeft me nauwelijks verward	

		

		

	> ga naar 9.6.3.	

		


	9.3.7.	

		

	De omslag heeft me nauwelijks verward	

	Ik blijf naar de omstandigheden zen	

	De wetenschap die mij niet eens benart:	

	Het lijkt erop dat ik een zombie ben	

	Het eeuwig leven kent een hoge prijs	

	Ik mis zo onder andere magie	

	Maar ik raak daar geenszins door van de wijs	

	Verkeer nu in een staat van euforie	

	Euforisch is nog zachtjes uitgedrukt 	

	Mijn levenslust was eerder nooit zo groot	

	Want welbeschouwd is wat ik wou gelukt	

	Ik kan nu ik ondood ben nooit meer dood	

		

	Het was een welgeslaagd initiatief	

	Ik heb mijn niet-meer-echt-in-leven lief	

		

		

	> ga naar 9.2.M.	

		


	9.3.8.	

		

	Ik heb mijn niet-meer-echt-in-leven lief	

	Het gaat me, welbekeken, voor de wind	

	Ik wijd me aan een charmeoffensief	

	En zing het lied van wie ik heb bemind	

	In mijn gedachten, Claudia, die ik	

	Al zo veel jaren niet meer heb gezien	

	Dan kruist mijn blik ineens een oude blik	

	Daar staat ze! En ze ziet me, bovendien!	

	“Mijn naam is Stella,” zegt ze na de show	

	“Maar ik heb inderdaad een hart van goud”	

	Het gaat goed met haar managersbureau	

	En dat ik haar ooit afwees was een fout	

		

	“Ik nam alleen je hart, en hield het hier	

	Van al wat ik stal heb ik nog plezier”	

		

		

	> ga naar 9.13.3.	

		


	9.3.9.	

		

	Van al wat ik stal heb ik nog plezier	

	Dat neem ik strakjes mee, mocht ik echt gaan	

	Het hiernamaals maak ik mijn speelkwartier	

	Al blijf ik liever in het leven staan	

	Mijn hartsvriendin mag ik echt gaarne zien	

	Maar wat zij aan mij zei laat mij wat koud	

	Ik val niet echt op vrouwen, bovendien	

	Al is een vrouw die op mij valt niet fout	

	Nu focus ik me op de toverspreuk	

	Gedaan met wat me afleidt, zoals zij	

	Al vond ik stiekem wat ze zei wel leuk	

	Ik ben niet ongevoelig voor gevlei	

		

	Geen tijd voor knuffels, kussen en gekroel	

	'k Word allerminst geplaagd door schuldgevoel	

		

		

	> ga naar 9.2.3.	

		


	9.3.10.	

		

	'k Word allerminst geplaagd door schuldgevoel	

	Als ik degene bijt die net nog naast	

	Me tegen al die zombies vocht. Mijn doel	

	Is vrienden maken. En we hebben haast	

	Want iedereen die niet gebeten is	

	Lijkt zich te richten op mijn hoofd eraf	

	Een zwaard slaat op een zombiehaar na mis	

	En dan zie ik opeens een toverstaf	

	Op mij gericht. Een vuurbal knalt eruit	

	Ik duik weg, en ik bijt de tovenaar	

	Als zombies zouden klappen, klonk het luid	

	Wij krijgen onze zaakjes voor elkaar	

		

	Springlevend waan ik mij avonturier	

	Al ben ik dan zo ondood als een pier	

		

		

	> ga naar 9.1.13.	

		


	9.3.11.	

		

	Al ben ik dan zo ondood als een pier	

	Ik heb nog wel mijn levendig verstand	

	Mijn hersenpan zit vol gezond gemier	

	Ik kan niet blijven hier, moet ooit aan land	

	Al denk ik dat ik daar nu nog mee wacht	

	Want wat moet ik daar met mijn leven doen?	

	Ik heb zover ik weet geen toverkracht	

	Wat kan ik dan doen voor een beetje poen?	

	Ik nam de benen, gaf de buit niet prijs	

	Ik gaf me echt niet over, nam de kans	

	Ik nam een duik, begaf me op glad ijs	

	Ik gaf en nam mezelf zeer gans ongans	

		

	Ik zwem te lang al in die modderpoel	

	Ik nam en gaf de hele ganse boel	

		

		

	> ga naar 9.11.6.	

		


	9.3.12.	

		

	Ik nam en gaf de hele ganse boel	

	Zowel als liedjeszanger als als dief	

	Ik kreeg het leven steeds weer in mijn smoel	

	En sprong daar elke keer weer creatief	

	Mee om. Qua offers brengen ken ik ook	

	Het klappen van de wredelijke zweep	

	Het meertje waar ik al zo vaak in dook	

	Wordt nu, meer dan een offer, een escape	

	De hel, daar ga ik hoogstwaarschijnlijk heen	

	Hoe creatief ik mijn geloof ook spin	

	Ik bind een loodzwaar rotsblok om mijn been	

	En spring daarmee de natte diepte in	

		

	Een einde zonder tranen; zonder bloed	

	Een evenwicht in voor- en tegenspoed	

		

		

	> einde	

		


	9.3.13.	

		

	Een evenwicht in voor- en tegenspoed:	

	Ik knal de poort kapot, maar niet haar kop	

	We grijpen goud, juwelen, zilvergoed	

	(Ze heeft vooral veel vorken, valt me op)	

	We zwemmen nu al drie keer op en neer	

	De boot ligt vol met haar enorme schat	

	Ik zie het arme schepsel telkens weer	

	Ze lijkt te huilen (maar hoe zie je dat?	

	Want onder water zie je tranen niet)	

	Ik weet dat zij haar wonden overleeft	

	Zo niet de schaamte en het groot verdriet	

	Dat ons gezelschap haar berokkend heeft	

		

	Zij is het die op een vergelding broedt	

	Ik ken qua tijd en geld slechts overvloed	

		

		

	> ga naar 9.2.2.	

		


	9.3.14.	

		

	Ik ken qua tijd en geld slechts overvloed	

	Ik ben ontslagen door de kapitein	

	Die liet me achter met haast alle poet	

	En hoopt nu eeuwig van me af te zijn	

	Dat is ie: gisteravond zonk zijn schip	

	Een donderslag bij prachtig helder weer	

	Sloeg in de grote mast en in een wip	

	Had ik geen ene oud-collega meer	

	Ik voel de ogen van het lot op mij	

	Gericht, maar volgens mij kijkt Lotje scheel	

	Ik voel me kerngezond en frank en vrij	

	Al ben ik welbeschouwd een crimineel	

		

	Wat mij betreft is mijn verhaal nu klaar	

	Ik heb mijn zaakjes prima voor elkaar	

		

		

	> niks daarvan, ga naar 9.8.1.	

		


	9.3.M.	

		

	Ik heb mijn zaakjes prima voor elkaar	

	Ik houd ondood gewoon mijn hobby aan	

	Gewicht op mijn geweten is niet zwaar	

	Ik zie mijn hobby simpel als mijn baan	

	Ik wou ooit tovenaar zijn, en ooit bard	

	Maar nu ben ik een ordinaire dief	

	De omslag heeft me nauwelijks verward	

	Ik heb mijn niet-meer-echt-in-leven lief	

	Van al wat ik stal heb ik nog plezier	

	'k Word allerminst geplaagd door schuldgevoel	

	Al ben ik dan zo ondood als een pier	

	Ik nam en gaf de hele ganse boel	

		

	Een evenwicht in voor- en tegenspoed	

	Ik ken qua tijd en geld slechts overvloed	

		

		

	> ga naar 9.4.M.	


  
 
  
   
 	9.4. Ik ken qua tijd en geld slechts overvloed	


	9.4.1.	

		

	Ik ken qua tijd en geld slechts overvloed	

	We hebben de juwelen snel verkocht	

	Voor veel te weinig geld, maar ja, je moet	

	Er snel van af, wanneer je wordt gezocht	

	Nu hebben we vooral tijd voor elkaar	

	En hippe drankjes in een staminee	

	Ze lijkt om mij te geven; ik om haar	

	We baden in de weelde met z'n twee	

	De eerste kus die ging er keihard in	

	Daarna werd er wat afgeminnekoost	

	Ik noem haar in gezelschap mijn vriendin	

	Ik houd ervan dat zij daar steeds van bloost	

		

	Wordt dit nu een romantische roman?	

	Ik volg gewoon mijn hart (dat is het plan)	

		

		

	> ga naar 9.9.5.	

		


	9.4.2.	

		

	Ik volg gewoon mijn hart, dat is het plan	

	Met diamanten, zilver en veel goud	

	Ik maak er wel een lekker kroontje van	

	Ik heb nog nooit zoiets perfects gebouwd	

	Ik heb, in alle eerlijkheid, nog nooit	

	Iets zelf gemaakt, dus moeilijk is het wel	

	't Duurt dagen voor de basis is voltooid	

	En dat was nog eenvoudig kinderspel	

	Smaragden en robijnen maken af	

	Wat ik toch anders in gedachten had	

	Dit moeten dragen is een zware straf	

	Ik geef toe: dit is niet bepaald een schat	

		

	Ik kan niet beter, vloek ik nu verwoed	

	Ik doe het niet voor eer of voor de poet	

		

		

	> ga naar 9.5.13.	

		


	9.4.3.	

		

	Ik doe het niet voor eer of voor de poet	

	Maar toch, zo'n halfjaar na mijn straffe lot	

	Heb ik de daadkracht en de boude moed	

	Bijeengebracht om, kreupel en kapot	

	Toch carrière als een muzenkind	

	Te blijven maken. Anders kan ik niet	

	Het is die veerkracht die men prachtig vindt	

	Men lauwert de Eenarmige Bandiet	

	Ik speel de luit eenarmig, en bezing	

	De rijkdom die eenarmig zijn kan zijn	

	Men looft mij om mijn kreupele gepling	

	En ik verdring verdriet en helse pijn	

		

	Het levenslied blijft toch mijn pakkie-an	

	Ik doe het simpelweg omdat het kan	

		

		

	> ga naar 9.3.8.	

		


	9.4.4.	

		

	Ik doe het simpelweg omdat het kan	

	Omdat de kennis toch beschikbaar is	

	Dit is niet iets dat Jan en alleman	

	Gedaan kan hebben. Heb ik dat soms mis?	

	Want ik ken niemand anders die het deed	

	Er loopt niet veel onsterflijks rond op aard'	

	Zelfs d'oude goden kenden sterfbaar leed	

	Geen mens of god was ooit zo goed bewaard	

	Behalve God natuurlijk, als Hij ook	

	Bestaat, want dat is ook nog maar de vraag	

	Word ik de eerste die de dood ontdook?	

	Ik zit met die gedachte in mijn maag	

		

	Ik steel mijn eigen leven, is het feit	

	Wat is nou diefstal meer dan eerlijkheid?	

		

		

	> ga naar 9.5.6.	

		


	9.4.5.	

		

	“Wat is nou diefstal meer dan eerlijkheid?”	

	Vraagt zij me als ik om een uitleg zeur	

	Ze doet het af als een frivoliteit	

	Maar het verpest een beetje mijn humeur	

	“Toe, kus me, heb me lief, mijn tovenaar”	

	Ik geef me over aan haar, heb niet door	

	Dat zij me met haar ravenzwarte haar	

	En blauwe ogen in haar macht heeft. Voor	

	Ik iets kan zeggen komt het tot de daad	

	Er wordt gelikt, gevingerd en gekroeld	

	We vrijen door tot aan de dageraad	

	Ik heb me dus nog nooit zo goed gevoeld	

		

	Haar handen op mijn borst en op mijn bil	

	Het herverdelen van onheus verschil	

		

		

	> ga naar 9.6.12.	

		


	9.4.6.	

		

	Het herverdelen van onheus verschil	

	Is wat er uit het zombievirus rolt	

	Al is mijn huid dan grijsgekleurd en kil	

	Omdat het bloed erin al is gestold	

	Ik ben veel eerlijker dan ik ooit was	

	Ik "leef" niet meer voor glorie, macht of poen	

	Discriminatie op geaardheid, ras	

	Of sekse is iets waar we niet aan doen	

	Als zombie is toch iedereen gelijk	

	We hebben ook niet echt een mening meer	

	Zoals ik, zombie, naar het leven kijk	

	Snap ik, als bard, dat ik die wijs begeer	

		

	Ik heb niks nodig en ik kan niks kwijt	

	Ik ken slechts overvloed qua geld en tijd	

		

		

	> ga naar 9.5.9.	

		


	9.4.7.	

		

	Ik ken slechts overvloed qua geld en tijd	

	Mijn nieuwe baas is blij met mij en lief	

	Ik heb niks fout gedaan; er is geen spijt	

	Tenminste niet vanuit zijn perspectief	

	Ik lees gedachten van meer dieventuig	

	En meestal spreek ik zelfs de waarheid, dan	

	De leugens komen achter uit mijn huig	

	Men vindt het wonderbaarlijk wat ik kan	

	Toch knaagt er steeds een schuldgevoel aan mij	

	De brandstapel wordt buiten opgebouwd	

	En moederziel alleen en bang zit zij	

	Met niemand die haar op haar woord vertrouwt	

		

	Ik ben in haar teloorgang heel de spil	

	Ik doe met dat gegeven wat ik wil	

		

		

	> ga naar 9.5.14.	

		


	9.4.8.	

		

	Ik doe met dat gegeven wat ik wil	

	En dans een vrolijk pasje op de plek	

	Zing over waar ik niet zo zwaar aan til	

	(Ik zie een zieke scheefgetrokken bek)	

	Een man slaat op de maat van de muziek	

	Een trommel met de allerfraaiste beats	

	(Ik zie een grijze huid in het publiek	

	Wat ongezond, denk ik, maar verder niets)	

	Ik heb geen oog voor wie me niet aanbidt	

	De roem stijgt mij behoorlijk naar het hoofd	

	Er is niets dat mij ooit nog tegenzit	

	Een roes die mij wel aangenaam verdooft	

		

	Ik steel de show, maar deel die met veel schik	

	Een soort moderne Robin Hood ben ik	

		

		

	> ga naar 9.2.1.	

		


	9.4.9.	

		

	Een soort moderne Robin Hood ben ik	

	Ik steel van wie het blijkbaar missen kan	

	Ik doe het ook een beetje voor de kick	

	En voor de middelvinger naar de man	

	Vanavond speel ik in een tapperij	

	Al wou ik dat ik ergens anders stond	

	Het is wel druk, maar niemand kwam voor mij	

	Ik sta een beetje op de achtergrond	

	Er wordt een hoop doorheengeschreeuwd, gelald	

	Ik denk: dat maakt het stelen moeiteloos	

	Eén groepje mannen dat vlak naast me bralt	

	Is duidelijk op ruzie uit, en boos	

		

	Ik zing voor iedereen mijn levenslied	

	Al ben ik soms mijn eigen benefiet	

		

		

	> ga naar 9.9.7.	

		


	9.4.10.	

		

	Al ben ik soms mijn eigen benefiet	

	Vandaag kwam ik op voor een ander mens	

	En deed ik wat mijn goede hart mij ried	

	Al maakte ik de mensen niet echt fans	

	We staan nu in een luwte in het woud	

	En zij vertelt me wat ze van me vindt	

	Het laat me warm. In elk geval niet koud	

	Het is een nieuw gevoel dat mij wel zint	

	Ze zegt dat ze mijn lezen van haar brein	

	Wel spannend vond. Hoe zij dat weten kan…?	

	En hoezo vond zij wat ik las wel fijn?	

	Ik snap er helemaal de ballen van	

		

	Zij vindt mij hoe dan ook een braverik	

	Samaritaan, weldoener, toffe pik	

		

		

	> ga naar 9.6.9.	

		


	9.4.11.	

		

	Samaritaan, weldoener, toffe pik	

	Dat ben ik in de ogen van de wet	

	Geenszins, natuurlijk. Wel de vrees en schrik	

	Van dominees en priesters. Niks belet	

	Mij om er nu alsnog vandoor te gaan	

	Behalve dat de tovenaar mij zei	

	Dat ik het beste toch terecht kon staan	

	Ik smeekte haar, verzocht haar: sta mij bij!	

	Maar zij had meer te redden, zei ze, cool	

	Dus loop ik nu rechtspraakononderlegd	

	En met een onheilspellend buikgevoel	

	Me aan te geven bij het hofgerecht	

		

	Er is heel veel wat ik de wereld bied	

	Ik denk niet dat de rechtsmacht mij zo ziet	

		

		

	> ga naar 9.9.3.	

		


	9.4.12.	

		

	Ik denk niet dat de rechtsmacht mij zo ziet	

	Ik leg bij "vogelvrij" de focus op	

	Het "vrij"-gedeelte van het woordje. Niet	

	Dat ik daar wat aan heb, maar het voelt top	

	Ik steel zo af en toe een boterham	

	Of ander eten dat ik niet verdien	

	Het is het noodlot waardoor ik hier kwam	

	Zo zal een rechter dat vast anders zien	

	Want het is iemand anders' vlees of vis 	

	Ik ga niet met die rechter in debat	

	Maar iedereen die arm en zielig is	

	Heeft recht op eten, ook al steelt hij dat	

		

	De wetenschap waar ik mezelf mee vlei:	

	Ik deel mijn zonden met de burgerij	

		

		

	> ga naar 9.3.6.	

		 
  
   
    
  9.5. De mensen houden van me, roemen mij 
  
 
  
  
  
   
	9.5. De mensen houden van me, roemen mij	


	9.5.1.	

		

	De mensen houden van me, roemen mij	

	Maar deze zeemeermin kent enkel nijd	

	Ze tovert stralen die mij als het tij	

	Van voor naar achter smijten. Dus ik smijt	

	Op mijn beurt met een onderwatervlam	

	Die haar tot aan haar staart verschroeit. Ze kermt	

	Ik kon tot nu toe weren wat er kwam	

	En werd door mijn magie genoeg beschermd	

	Maar nu stuurt zij de beesten op mij af	

	Van zeepaardje tot witte mensenhaai	

	Ik grijp mijn zwembroek en mijn toverstaf	

	Waarna ik heel de dierentuin wegzwaai	

		

	Ik ben het die het strijdveld vroeg verlaat	

	De allerrijksten voelen enkel haat	

		

		

	> ga naar 9.2.7.	

		


	9.5.2.	

		

	De allerrijksten voelen enkel haat	

	De allermachtigsten minachten ons	

	Wij komen uit de krochten van de straat	

	Wij zijn de slachtoffers. Fluweel en dons	

	Zijn niet aan ons besteed. Wij dragen leer	

	En wapens. Zonder dolken zijn wij naakt	

	Vannacht grijp ik de onmacht eens een keer	

	En zorg ik dat de macht mijn kreet eens slaakt	

	Mijn dolk landt in wie mij mijn eer ontroofd	

	Heeft. Ik geniet van wat de wraak mij geeft	

	Ik steek hem in zijn hart en in zijn hoofd	

	Ik weet vrij zeker dat hij niet meer leeft	

		

	De wet treft mij in al mijn razernij	

	Het fijne is: wie ik ben weten zij	

		

		

	> ga naar 9.8.14.	

		


	9.5.3.	

		

	Het fijne is: wie ik ben weten zij	

	Het nare is: zij zijn de stadswacht. Shit!	

	Ze komen met z'n twee en allebei	

	Zijn zij met wapens uitgerust en fit	

	Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar schrik	

	En stap zonder excuus van het toneel	

	De massa zet de tent haast in de fik	

	De kaartjes waren duur; ze zijn met veel	

	Maar ondanks hun gemopper en gerel	

	Vindt de gendarme mij toch achterzaals	

	Ik maak geen schijn van kans tegen het stel	

	Ik onderneem bepaald niks radicaals	

		

	Het lijkt dat men mij in de boeien slaat?	

	Niet. Léúk is hoe het sprookje verdergaat!	

		

		

	> ga naar 9.6.14.	

		


	9.5.4.	

		

	Niet leuk is hoe het sprookje verdergaat	

	Want ik ben nu een vogelvrije geest	

	Al zeg ik nog zo hard waar het op staat	

	Het is een sukkel die de wet niet vreest	

	Ik draag een valse baard en schoor me kaal	

	Maar hopend dat de wet mij niet herkent	

	Ik vrees voor koningstrouw gewapend staal	

	Ik leef als bange, schuwe, kale vent	

	Mijn manager is dus wel opgepakt	

	Haar hoofd staat nu op een bebloede spiets	

	En het orkest zit in de nor geplakt	

	Wat lullig is, want dat deed dus echt niets	

		

	Onthoud ik dan maar in mijn tijd van smart:	

	Het volk draagt mij op handen in het hart	

		

		

	> ga naar 9.7.5.	

		


	9.5.5.	

		

	Het volk draagt mij op handen in het hart	

	Als het concert leidt tot het hoogtepunt	

	Het Lied, waar iedereen al sinds de start	

	Op wacht, want wat een hit, en wat een stunt	

	De strijkers zetten een passage in	

	En ik zing braaf het openingscouplet	

	Maar dan een nieuwe tekst die ik verzin	

	't Publiek lijkt wat onaangenaam ontzet	

	Dan vliegt er een tomaat mij tegemoet	

	Die ik flexibel (nog maar net) ontwijk	

	Mijn fans zijn plots een zeer vertoornde stoet	

	Dan volgen twee tomaten tegelijk	

		

	Nu volgen er ook schoenen, dus ik ren	

	Al weet geen mens dus wie ik waarlijk ben	

		

		

	> ga naar 9.7.7.	

		


	9.5.6.	

		

	Al weet geen mens dus wie ik waarlijk ben	

	Mijn reputatie schoot aan mij voorbij	

	Mijn fans kennen mijn plannen, volgens hen	

	Ze denken: die omarmt weldoenerij	

	Dat doe ik ook, maar meer dan dat wil ik	

	Onsterflijk zijn, en niet slechts op papier	

	Ik maak me om mijn medemens niet dik	

	Mijn reputatie boeit me echt geen zier	

	Nou, dat wil zeggen, ik ben liever rijk	

	Beroemd, geliefd en zo, dan dat dus niet	

	Maar als mijn rijkdom eindigt als een lijk	

	Dan zie ik enkel zwarts in het verschiet	

		

	Als ik dit win, kijk ik echt nooit meer zwart	

	Zo zingt van mij de allerbeste bard	

		

		

	> ga naar 9.6.11.	

		


	9.5.7.	

		

	Zo zingt van mij de allerbeste bard	

	Ik steek de draak met wat ik nooit vergaard	

	Heb: roem. Waarmee ik het publiek verward	

	Maar tevens onbesuisd en onbezwaard	

	Maak. Ik draag mij op handen, zing me rijk	

	Zij zingen elk refreintje met me mee	

	Soms zelfs meerstemmig. Soms zelfs tegelijk	

	Opeens lijkt faam me best een goed idee	

	Ik koos ooit voor de anonimiteit	

	Maar surf nu op de golven van de roem	

	Ik voel me oppermachtig en bevrijd	

	Ik ben de parel in de lotusbloem	

		

	Zo schrijft van mij de scherptste dichterspen	

	Zo ben ik zelf mijn allergrootste fan	

		

		

	> ga naar 9.4.8.	

		


	9.5.8.	

		

	Zo ben ik zelf mijn allergrootste fan	

	Zo ben ik plotseling enorm bekend	

	Ik heb een hele menigte, een clan	

	Aan volgelingen staan in deze tent	

	Als een soort cult scanderen ze mijn naam	

	Ik word door muzikanten begeleid	

	Een heel orkest deelt mede in mijn faam	

	Voor mede is het onderwijl wel tijd	

	Ik schrijf een lied over de koningszoon	

	Die als de koning dood is wordt gekroond	

	Het heeft een dansbaar blije boventoon	

	Al wordt de hele hofhouding behoond	

		

	Ik kom niet verder dan een half couplet	

	Nu voor mij staat de lange arm der wet	

		

		

	> ga naar 9.5.3.	

		


	9.5.9.	

		

	Nu voor mij staat de lange arm der wet	

	't Is sheriff Bailey – ja, ik ken haar al	

	Moest altijd op mijn hoede zijn. Zij redt	

	De lieden die ik vroeger vaak bestal	

	Ze is een forse vrouw, en zeer gespierd	

	Gewapend tot de tanden, en ik vrees	

	Dat zij denkt dat het recht pas zegeviert	

	Als ik de pijp uit ga, voorgoed bedees	

	Ik wil haar graag vertellen hoe het zit	

	Dat ik niet langer van de mensen steel	

	Maar in debat delf ik het onderspit	

	Er komt slechts “Grom, grauw, grumbl” uit mijn keel	

		

	Daar staat ze, met een blik op haar gezicht	

	Die mij van wat ik heb gedaan beticht	

		

		

	> ga naar 9.8.12.	

		


	9.5.10.	

		

	Die mij van wat ik heb gedaan beticht	

	Wordt opgesloten in dezelfde bak	

	We delen zelfs een cel. Een straaltje licht	

	Valt door een heel klein raampje in het dak	

	We vechten. Eerst met woorden, dan met lijf	

	En leden, harde klappen raken mij	

	Het heeft geen zin. Dat hatelijke wijf	

	Kan dood, maar dat maakt mij niet plotsklaps vrij	

	Of zo. We nemen even pauze, dan	

	Schopt zij me onmeedogend in het kruis	

	Daar baal ik wel een klein minuutje van	

	Het is niet leuk in dit gevangenhuis	

		

	De wacht zegt dat ie op mij heeft gewed	

	Ik word in een scenario gezet	

		

		

	> ga naar 9.2.12.	

		


	9.5.11.	

		

	Ik word in een scenario gezet	

	Ze claimt: ik speel voor koningen en meer	

	Geen mens of duivel die mij dat belet	

	Mijn voetstappen voorspellen mooier weer	

	De mensen zullen gek worden op mij	

	Ik word steenrijk en wereldwijd beroemd	

	Ik word een rage en een hype, zegt zij	

	Is dat het lot waartoe ik ben verdoemd?	

	Of kan ik ook nog kiezen voor mijn rust	

	En lekker af en toe in een café	

	Wat liedjes zingen naar mijn hartelust	

	Ga ik met mij of met m'n ego mee?	

		

	Eens kijken of ik voor mijn ego zwicht	

	Wat raar: de pijlen zijn op mij gericht!	

		

		

	> ik neem haar aanbod aan: ga naar 9.5.8.	

	> ik blijf liever anoniem: ga naar 9.7.8.	

		


	9.5.12.	

		

	Wat raar: de pijlen zijn op mij gericht?	

	Dan ben ik toch meer fan van de tomaat	

	Wij schuilen in de schaduw voor het licht	

	Waardoor een pijl nu net naast mij inslaat	

	Mijn manager – of moet ik zeggen, mijn	

	Handlanger? Mede-onverlaat? – belooft	

	Mij dat we hiermee wegkomen als zij 'n	

	Nabijgelegen stal ook nog berooft	

	En inderdaad, twee paarden brengen ons	

	De vrijheid in, met onze boude buit	

	Ontsnap ik executiepelotons	

	Rijd ik naast haar de wijde wereld uit	

		

	“Nu ben je dus een dief,” verklaart die meid	

	Ik eet beschuldigingen als ontbijt	

		

		

	> ga naar 9.7.2.	

		


	9.5.13.	

		

	Ik eet beschuldigingen als ontbijt	

	Maar niemand heeft ooit iets bewezen, dus	

	Kom ik vast weg met nog een strafbaar feit	

	Ik kom niet weg met hoe ik deze klus	

	Rechtvaardig aan zou pakken; kan het niet	

	Mijn meester heeft gelijk: hij is de baas	

	Erken ik nu dat hij het beter ziet?	

	Of kies ik als een kleptomane haas	

	Het hazenpad met zijn gesmede kroon?	

	Eervol ontslagen worden kan nog steeds	

	Maar is die eer wel mijn verdiende loon?	

	Verpestte ik mijn reputatie reeds?	

		

	Er is geen mens die mij mijn keus verwijt	

	Ik sta bekend om mijn rechtvaardigheid	

		

		

	> ik steel de kroon: ga naar 9.7.14.	

	> ik dien mijn ontslag in: ga naar 9.14.14.	

		


	9.5.14.	

		

	Ik sta bekend om mijn rechtvaardigheid	

	Door mij verloor al menig man zijn hand	

	Door mij werd er al dikwijls schuld bepleit	

	We worden nu gevraagd door heel het land	

	Ik krijg het wereldje steeds beter door	

	En krijg van binnen meer een hekel aan	

	Mezelf, en aan hetgeen waar ik nu voor	

	De ogen van een vrouw voor lijk te staan	

	Maar het publiek volgt alle zaken waar	

	Ik wat te zeggen heb, als ware ik	

	Een held. Ik ben de grote tovenaar!	

	Ik ben voor het publiek nu vaste prik	

		

	Ze vragen: woon de executie bij!	

	De mensen houden van me, roemen mij	

		

		

	> ga naar 9.8.5.	

		


	9.5.M.	

		

	De mensen houden van me, roemen mij	

	De allerrijksten voelen enkel haat	

	Het fijne is: wie ik ben weten zij	

	Niet. Leuk is hoe het sprookje verdergaat	

	Het volk draagt mij op handen in het hart	

	Al weet geen mens dus wie ik waarlijk ben	

	Zo zingt van mij de allerbeste bard	

	Zo ben ik zelf mijn allergrootste fan	

	Nu voor mij staat de lange arm der wet	

	Die mij van wat ik heb gedaan beticht	

	Ik word in een scenario gezet	

	Wat raar: de pijlen zijn op mij gericht!	

		

	Ik eet beschuldigingen als ontbijt	

	Ik sta bekend om mijn rechtvaardigheid	

		

		

	> ga naar 9.6.M.	


  
 
  
 
  
   
    
   
  
 
  
  
  
   
	9.6. Ik sta bekend om mijn rechtvaardigheid	


	9.6.1.	

		

	Ik sta bekend om mijn rechtvaardigheid	

	En onderneem dan ook de juiste stap:	

	Het lied dat ik nu inzet is een strijd-	

	Om oorlog te voorkomen. “Zusterschap	

	Gaat boven ieder peuterig verschil!”	

	Zing ik op een welzeerbekende deun	

	“Wanneer ik al mijn tegenstanders vil	

	Geef ik mijzelf de allerhardste dreun”	

	Een groepje dames zingt het met me mee	

	Zo ook de huiverige herbergier	

	Het gaat nog niet bepaald van lieverlee	

	Maar bijna iedereen heeft weer plezier	

		

	Zo wordt de goede sfeer door mij gered	

	Ik werk mee met de lange arm der wet	

		

		

	> ga naar 9.8.13.	

		


	9.6.2.	

		

	Ik werk mee met de lange arm der wet	

	Die vraagt me wel de oren van het hoofd	

	Ze wil graag weten waar ik dit pakket	

	Frappante snuisterijen heb geroofd	

	“Geroofd?” Ik veins van niets te weten, houd	

	Me van de zotte. “Dame, ik weet niet	

	Waar u het over heeft. Dit zilver, goud	

	En meer doet mij een heleboel verdriet	

	Het is de dood zelf die mij alles schonk:	

	Ik heb het van mijn vadertje geërfd”	

	Ik dacht dat ik best overtuigend klonk	

	Maar zij is zeker door de wol geverfd	

		

	Weet donders goed dat ik met leugens smijt	

	De sheriff ziet in mij een rariteit	

		

		

	> ga naar 9.10.9.	

		


	9.6.3.	

		

	De sheriff ziet in mij een rariteit	

	Die heeft een tip gekregen van Sybil	

	En sheriff Bailey kent geen haat of nijd	

	Maar zet de zinnen zeker op mijn ziel	

	Ze sprak Sybil toen die bij mij verdween	

	Die maakt al haar orakelen graag waar	

	Dus waarschuwde zij Bailey haast meteen	

	En nu ontmoeten wij tot slot elkaar	

	Ik vraag me af wat zij nog meer besprak	

	Misschien alleen maar zaken mijns persoons	

	Misschien bleef het wel aan het oppervlak	

	Misschien wel allerlei heel doodgewoons	

		

	De sheriff ziet in mij een dosis pret	

	Ze is een vrouw, goedlachs, en goed gezet	

		

		

	> ga naar 9.6.5.	

		


	9.6.4.	

		

	Ze is een vrouw, goedlachs (en goed gezet)	

	En staat nu al drie nummers in 't publiek	

	Ik maak nog eens een rondje met de pet	

	De avond valt; 't is uit met de muziek	

	Maar zij blijft hangen, zingt mijn liedjes na	

	Zegt dat ze goed verkoopbaar catchy zijn	

	Een manager, zegt zij, maakt mij weldra	

	Het hoogtepunt van ieder vreetfestijn	

	Laat managen nou juist precies haar werk	

	Zijn. Wat een toeval. Neem nog een pul bier	

	Zij ziet mij aan het hof en in de kerk	

	Ik zie mij bij het morgenkrieken hier	

		

	Ik vind haar voorstel bandeloos en dom	

	Ze houdt me aan. Ik vraag meteen: “Waarom?”	

		

		

	> ga naar 9.5.11.	

		


	9.6.5.	

		

	Ze houdt me aan, ik vraag meteen: “Waarom?”	

	Alsof ik dat niet lang en breed al weet	

	“Doe niet zo tegenstribbelig en stom	

	Je weet zelf dondersgoed wat je zelf deed”	

	Ik ken mijn rechten: ik heb er geeneen	

	Ik ben al weken vogelvrij verklaard	

	Het is een wonder dat de sheriff geen	

	Geweld gebruikt en zelfs mijn leven spaart	

	“Ik heb geen flauw idee, ik was het niet”	

	Lieg ik naar hartelust alsof dat zin	

	Heeft. Er ligt niks dan naars in het verschiet	

	Maar al mijn smoesjes trapt ze toch niet in	

		

	Het op een lopen zetten blijkt te bont	

	Dan werkt ze me doortastend op de grond	

		

		

	> ga naar 9.7.3.	

		


	9.6.6.	

		

	Dan werkt ze me doortastend op de grond	

	(Niet letterlijk, haar houdgreep is verbaal)	

	“Jij labbekakkerige dreutelkont	

	Je hebt je carrière helemaal	

	Verpest, voorgoed, en mijne daarmee ook	

	Omdat je bang was voor een soeverein	

	Dat is niet rock of roll.” Ik slik. Ik choke	

	Ik wist niet dat die vrouw zo boos kon zijn	

	“We moeten iets verzinnen om jouw flop	

	Nog om te zetten in iets lucratiefs	

	Ik heb een plan – het kwam net in me op	

	We hebben kans op iets vrij exclusiefs”	

		

	Ze schetst een pad dat ik nog nooit beklom	

	Hoe ik in deze situatie kom…?	

		

		

	> ga naar 9.12.14.	

		


	9.6.7.	

		

	Hoe ik in deze situatie kom	

	Dat ik bejubeld word door het publiek?	

	Ik toverde dat vurig draakje om	

	In iets wat eeuwiger is dan muziek	

	De draak werd aan het zenit vastgelegd	

	Met felle punten, als een tekening	

	Een godenonderneming, zogezegd	

	Vandaar dat ik mijn eigen lof hier zing	

	Wat ik klaarspeelde was niet echt miniem	

	Ik heb mijn eigen ego hier gestreeld:	

	Ik nam een plaats in in de dierenriem	

	En schiep mijn eigen vlammend sterrenbeeld	

		

	En dat de draak daarvoor geen mens verslond?	

	Ik sta met al mijn tanden in mijn mond	

		

		

	> ga naar 9.11.11.	

		


	9.6.8.	

		

	Ik sta met al mijn tanden in mijn mond	

	Hoe kent een tovenaar als zij mijn naam?	

	Ik vraag me af of ik haar goed verstond	

	Maar mijn gehoor blijkt alleszins bekwaam	

	“Ik kom je helpen,” zegt ze, alsof dat	

	Volkomen logisch en waarschijnlijk is	

	“Ik ben de beste hulp voorbij, al, schat”	

	“Ik breng je hoop in je verdoemenis:	

	Ik heb een plan waarmee je het gerecht	

	Van al je schuld vrijspreken laten kan	

	De koning wil dat jij het loodje legt	

	En dat is dan gelijk stap 1 van 't plan”	

		

	Ze lijkt mijn tanden uit mijn mond te slaan	

	Hoe kan zij weten wat ik heb gedaan?	

		

		

	> ga naar 9.8.2.	

		


	9.6.9.	

		

	Hoe kan zij weten wat ik heb gedaan?!	

	Nou ja, dat ik het deed was geen geheim	

	Maar dat ze het ook merkte gaat me aan	

	Is wat ik in haar brein las slechts geslijm?	

	Liet zij haar fantasie de vrije loop	

	Omdat zij wist dat ik dat deel kon zien?	

	Was alles maar alsof, vanuit de hoop	

	Dat ik haar zou geloven, dan? Misschien	

	Kan zij ook wel haar ander breingeruis	

	Bedekken! Is wellicht zij toch een dief?	

	Ze kust me en ik voel me bij haar thuis	

	Als zij liegt heb ik al haar leugens lief	

		

	Maar dat ze mij gevoeld heeft zit me diep	

	Ik deed toch altijd alles in 't geniep?	

		

		

	> ga naar 9.4.5.	

		


	9.6.10.	

		

	Ik deed toch altijd alles in 't geniep?	

	Hoe weet de sheriff dan zo veel van mij?	

	Mijn vrienden gaven zogezegd geen piep	

	Zo hoort dat ook in de piraterij	

	Mijn vijanden zijn bijna allen dood	

	Zo hoort dat óók voor wie piraatje speelt	

	Wie gaf dan mijn geheimen aan haar bloot?	

	Hoe heeft het lot mij haar toch toegedeeld?	

	Ik weet het niet, en zwem nu maar wat rond	

	Ik zoek een uitweg van het dreigend leed	

	Dat mij boven het hoofd hangt als een mond	

	Die enkel onrechtvaardigheden eet	

		

	Ik schuif mijn zorgen op de lange baan	

	Ik weet niet of ik in mijn recht kan staan	

		

		

	> ga naar 9.3.11.	

		


	9.6.11.	

		

	Ik weet niet of ik in mijn recht kan staan	

	Maar aan de laatste avond komt een eind	

	Ik zeg mijn vrienden dat ik nu moet gaan	

	Dat snappen zij nog steeds niet, vrienden zijnd	

	Ze weten stuk voor stuk dat ik dra sterf	

	Geloven niet dat ik daarna weer op	

	Zal staan: “Als ik je toverstokje erf	

	Slaat mij dan ook de kolder in de kop?”	

	Ik heb de deur al op een kier gezet	

	Nog één keer onderbroken door gemis	

	Mijn hartsvriendin komt op de valreep met	

	Een iets te eerlijke bekentenis:	

		

	“Ik wou dat ik voor eeuwig naast je sliep!”	

	Ik wou dat zij haar woorden gauw herriep	

		

		

	> ga naar 9.14.4.	

		


	9.6.12.	

		

	Ik wou dat zij haar woorden gauw herriep	

	Want ik had zo genoten van de seks	

	Ik dacht dat zij als vrouw een monotiep	

	Zou zijn, maar nee, ze blijkt een valse heks	

	Ze heeft mijn tover- en mijn levenskracht	

	Uit mij gezogen, als een succubus	

	Het leek misschien een goddelijke nacht	

	Maar het was alles juist des duivels, dus	

	Ik voel me luste-, rade-, moedeloos	

	En kan geen voet verzetten. Zij heeft schik	

	Maar maakt zich om mijn puppy-oogjes boos	

	En zet mijn hele lichaam in de fik	

		

	Door mij is zij nog hier, nog levend, vrij	

	En nu beticht zij mij van allerlei!	

		

		

	> ga naar 9.11.2.	

		


	9.6.13.	

		

	En nu beticht zij mij van allerlei	

	Onheuselijke wanideeën die	

	In mijn hoofd zijn gekomen, omdat zij	

	Een onderdeel is van de symfonie	

	Die mij op deze keuze heeft gebracht	

	Ik zie haar management als leitmotif	

	Maar nu wordt er van mij een keus verwacht	

	Verander ik in een barbaarse dief?	

	Of blijf ik trouw aan mijn rechtvaardigheid?	

	Is het rechtvaardig dat de prins zo rijk	

	Is terwijl half zijn prinsdom honger lijdt?	

	Het voelt alsof ik voor een zonde zwijk	

		

	Blijf ik (schijn)heilig, of bedien ik mij	

	Van malversatie, jatwerk, dieverij?	

		

		

	> ik steel alles wat ik dragen kan: ga naar 9.7.6.	

	> diefstal is altijd onethisch: ga naar 9.14.13.	

		


	9.6.14.	

		

	Van malversatie, jatwerk, dieverij	

	Weet ik niks af, dat heb ik nooit gedaan	

	Ik heb nooit brand gesticht in razernij	

	Dus moet het wel om koningslaster gaan	

	Maar nee, wat blijkt, ze brengen mij slechts lof	

	En vragen mij namens de heer de prins	

	Om op te treden aan het koningshof	

	Dat is een eer, natuurlijk, alleszins	

	Maar weten zij dan noppes van mijn hit	

	Waarin ik koning, prins en staf bespot…?	

	Ik twijfel tussen duisternis en wit	

	De waarheid ze vertellen maakt mij zot	

		

	Krijg ik straks van mijn eerlijkheid nog spijt?	

	Ik sta bekend om mijn rechtvaardigheid!	

		

		

	> ga naar 9.7.10.	

		


	9.6.M.	

		

	Ik sta bekend om mijn rechtvaardigheid	

	Ik werk mee met de lange arm der wet	

	De sheriff ziet in mij een rariteit	

	Ze is een vrouw, goedlachs (en goed gezet)	

	Ze houdt me aan, ik vraag meteen waarom	

	Dan werkt ze me doortastend op de grond	

	Hoe ik in deze situatie kom?	

	Ik sta met al mijn tanden in mijn mond	

	Hoe kan zij weten wat ik heb gedaan?	

	Ik deed toch altijd alles in 't geniep?	

	Ik weet niet of ik in mijn recht kan staan	

	Ik wou dat zij haar woorden gauw herriep	

		

	En nu beticht zij mij van allerlei	

	Van malversatie, jatwerk, dieverij	

		

		

	> ga naar 9.7.M.	


  
 
  
 
  
   
    
   
  
 
  
  
  
   
	9.7. Van malversatie, jatwerk, dieverij	


	9.7.1.	

		

	Van malversatie, jatwerk, dieverij	

	Weet ik me vrij te pleiten, lijkt het, maar	

	Het hoogverraad dat houdt men tegen mij	

	Dat brengt mijn hachje danig in gevaar	

	De straf voor schennis van de majesteit	

	Is tot de dood het opvolgt levenslang	

	Ik zet mijn woorden in, en pleit en pleit	

	Maar het gaat mij niet baten, ben ik bang	

	De jury noemt me schuldig. Net als zij	

	Zal ik wegrotten in een gure cel	

	Tenzij ik opgehangen word. Maar mij	

	Wacht hoe dan ook het einde van het spel	

		

	Van dat ik spotte met de hoogste macht	

	Noemt men mij absoluut terecht verdacht	

		

		

	> ga naar 9.5.10.	

		


	9.7.2.	

		

	Noemt men mij absoluut terecht verdacht	

	Mijn compagnon neemt mij het geenszins kwaad	

	Ik sla op haar beschuldiging geen acht	

	Omdat ik snap dat zij na deze daad	

	Ontzag voor mij gekregen heeft, zoals	

	Ze dat toen ik nog zanger was niet had	

	“Je zong ook eigenlijk een beetje vals”	

	Flirt zij, op haar manier, de lieve schat	

	Ik zie iets in haar ogen dat ik nog	

	Niet eerder ooit in ogen heb gezien	

	Een fonkeling, iets avontuurlijks. Och…!	

	Is dit dan toch mijn rechte pad? Misschien!	

		

	We zijn twee vrije vogels, vogelvrij	

	Welk een merkwaardig schouwspel spelen wij	

		

		

	> ga naar 9.4.1.	

		


	9.7.3.	

		

	Welk een merkwaardig schouwspel spelen wij	

	Ik sta voor half het koninkrijk tentoon	

	Daar ik iets naars over de koning zei	

	En stal onder zijn heersen op de troon	

	De koning zelf is de commotie zat	

	Hij laat me over aan een juryraad	

	Mijn hoofd staat dus voorlopig niet naast dat	

	Van wijlen mijn promotor. Goed of kwaad	

	Is wat de jury over mij beslist	

	Het is een rechtszaak zonder wet of eer	

	Lig ik straks in de sloot of in een kist?	

	Of bungel ik een beetje heen en weer?	

		

	Het oordeel van de menigte is zacht?	

	Ik word voor het publiek gerecht gebracht!	

		

		

	> ga naar 9.7.11.	

		


	9.7.4.	

		

	Ik word voor het publiek gerecht gebracht	

	Men legt mijn handen op een houten blok	

	Een beul, zeer stoer gehuld in berenvacht	

	Met een zwartleren masker op zijn gok	

	Geeft mij de keuze: links, rechts, allebei?	

	Ik kies geloof ik toch altijd verkeerd	

	Dus zeg: “Ik word van allebei niet blij	

	Maar denk dat je me hoe dan ook bezeert	

	Dus doe maar wat.” Hij doet maar wat. Ik sterf	

	Een duizend doden van de helse pijn	

	Ik ga kapot, crepeer, verrek, bederf	

	Maar voor de massa is het een festijn	

		

	Wereldberoemdheid lijkt mijn zure plicht:	

	De werelds ogen zijn op mij gericht	

		

		

	> ga naar 9.4.3.	

		


	9.7.5.	

		

	De werelds ogen zijn op mij gericht	

	Dus ren ik voor mijn leven; vlucht ik maar	

	Ik heb een te herkenbaar aangezicht	

	Ik trek het bos in als een kluizenaar	

	Ik jaag, verzamel, huil, bid, lach en zing	

	En, als het lukt, dan slaap ik ook en eet	

	Ik wat. Dan staat daar in een opening	

	In 't woud een dame in het paars gekleed	

	Ik wil haar mijden, maar ze trekt me aan	

	Ze noemt mijn ware naam, die slechts ik ken	

	Ze stelt zich voor. Ze komt hier ver vandaan	

	En is een tovenaar en een trouw fan	

		

	Een nieuw paar ogen priemt naar mij zo zeer…	

	Ik sla de mijne onbeholpen neer	

		

		

	> ga naar 9.6.8.	

		


	9.7.6.	

		

	Ik sla de mijne onbeholpen neer	

	Terwijl zij met de hare worstelt, want	

	Die gozer is zo potig als een beer	

	Dus help ik haar een vriendelijke hand	

	We krijgen ook de tweede neer. Zij slaat	

	Met een of ander loden instrument	

	Vitrines in. Ik grijp de buit. Ik haat	

	Dat ik dit doe, ik ben het niet gewend	

	Adrenaline giert me door het lijf	

	Ik kan nu wel de hele wereld aan	

	Diefstal is een bijzonder tijdverdrijf	

	We moesten nu maar eens naar buiten gaan	

		

	Ik tors figuurlijk ook een zwaar gewicht	

	Een kunstenaar die danste in het licht…	

		

		

	> ga naar 9.5.12.	

		


	9.7.7.	

		

	Een kunstenaar die danste in het licht	

	Krijgt nu de wind van voren: dat ben ik	

	Mijn manager is woest dat ik gezwicht	

	Ben voor de konings- en de prinsenblik	

	De hofmeester geeft mij een compliment	

	Hij vond het laatste lied het allerbest	

	En snapt niet waarom iemand met talent	

	Zo uitgejouwd wordt door de boze rest	

	Hij zegt: “Een topperformance: eersterangs!	

	Zo raak! Gewoon precies zoals het moet!”	

	Mijn manager geeft mij er flink van langs	

	En buiten joelt de massa zeer verwoed	

		

	Wat kut. Ik trek het allemaal niet meer	

	Ik zoek nu in verlegenheid de eer	

		

		

	> ga naar 9.6.6.	

		


	9.7.8.	

		

	Ik zoek nu in verlegenheid de eer	

	Ik laat haar weten dat ik liever klein	

	En onbekend me door het leven scheer	

	Zij lacht me uit, want ik vind klein maar fijn	

	Ze zegt: “Gemiste kans!” en zij verdwijnt	

	Ik kom haar nooit meer tegen, weet niet eens	

	Haar naam. En heel mijn wereld lijkt verkleind	

	Ik voel iets zeer bepaald onalgemeens	

	Verlies van méér dan status, eer en roem	

	Het raakt me in mijn hart; het gaat om haar	

	Wacht zonder haar mij slechts teloor en doem?	

	Hoe rijg ik nu mijn leven aan elkaar?	

		

	Is heel mijn leven al voorbij, misschien?	

	Ik wou dat even niemand mij kon zien	

		

		

	> ga naar 9.8.6.	

		


	9.7.9.	

		

	Ik wou dat even niemand mij kon zien	

	Maar iedereen kijkt mij verwachtingsvol	

	Aan. Ik denk dat ik wat ik krijg verdien	

	Maar haal me geen illusies in de bol	

	Examen doet een tovenaar in het	

	Publiek, dus half de wereld kijkt nu mee	

	Ik heb al menig heuveltje verzet	

	Maar nooit voor zo'n examencomité	

	Ik roep een vuurbol van formaat op, en	

	Transfigureer die in een rode draak	

	Het zijn de grootste spreuken die ik ken	

	Ik win door wat ik van de vuurdraak maak	

		

	Ik doe iets wat de menigte verrast	

	Tienduizend ogen priemen mij nu vast	

		

		

	> ga naar 9.6.7.	

		


	9.7.10.	

		

	Tienduizend ogen priemen mij nu vast	

	Ik weet: mijn fans verwachten juist dit lied	

	Maar haal ik deze lyrics uit de kast	

	Dan zie ik zeer gewis het daglicht niet	

	De uitnodiging kon ik niet weerstaan	

	Dus speel ik op het koningsfestival	

	Zou ik het prinselijk bevel afslaan	

	Dan eindigde dat in een tranendal	

	Dus kom ik spelen, met mijn klein orkest	

	Dat weet van niks, dus hen treft ook geen blaam	

	Als ik Het Lied zing. Hoe dan ook verpest	

	Ik óf mijn leven of mijn goede naam	

		

	Ik was zo vrij, nu vast in dit stramien	

	Was wat ik heb gedaan zó clandestien?	

		

		

	> ga naar 9.1.6.	

		


	9.7.11.	

		

	Was wat ik heb gedaan zó clandestien?	

	Eerst hielden mensen daarom juist van mij	

	Nu blijkt wat ik gedaan heb in de scene	

	Te leiden tot een kering van het tij	

	Omdat ik heb gestolen van het volk	

	Waar ik het volk juist eerst mijn kunsten gaf	

	Dat was in heel de volkse rug een dolk	

	Men noemt me zelfs verraderlijk en laf	

	Alleen maar omdat ik wat eten moest	

	Ik pleit mezelf onschuldig, maar het baat	

	Me niet. Het volk is razend, ziedend, woest	

	En overstroomt me met massale haat	

		

	Ik voel me door het volkse oog betast	

	Ik heb van aangekeken worden last	

		

		

	> ga naar 9.10.6.	

		


	9.7.12.	

		

	Ik heb van aangekeken worden last	

	Ik, die ooit zo graag in de spotlights stond	

	Bescheidenheid is niet iets dat mij past	

	Maar wat ik in de rechters blikken vond	

	Ik voel me nederig, verdraagzaam en	

	Bescheiden alsof ik door God hemzelf	

	Berecht werd. Was ik maar niet wie ik ben	

	Nu ik het onderspit onfeilbaar delf	

	Ik voel me schuldig, alsof ik wat heb	

	Gedaan wat deze toorn gerechtigd maakt	

	Ik hoor aan waar ik geen plezier in schep	

	Het oordeel wordt geveld: ik heb verzaakt	

		

	Ik merk dat ik de rechters blikken mijd	

	Ondanks dat ik nu voor mijn leven strijd	

		

		

	> ga naar 9.13.12.	

		


	9.7.13.	

		

	Ondanks dat ik nu voor mijn leven strijd	

	Kan ik niet echt verkroppen wat ik zag	

	Mijn mooie, allerliefste muzemeid	

	Mijn Claudia, of hoe ze heten mag	

	Want dat heb ik haar dus nog nooit gevraagd	

	Veranderd in een zombie. Wat een lot!	

	Het is me wat. Het is toch godgeklaagd!	

	Van binnen ga ik oeverloos kapot	

	Van buiten ren ik toch zo hard ik kan	

	Van haar, en alle zombies dus, vandaan	

	Ik doe mijn schuldgevoelens in de ban	

	Ik koester mijn lafhartige bestaan	

		

	Mijn feilloze geweten niet ten spijt	

	Bereikt mij uiterst zelden een verwijt	

		

		

	> ga naar 9.9.10.	

		


	9.7.14.	

		

	Bereikt mij uiterst zelden een verwijt	

	Dan is dat omdat ik niet fout kan doen	

	Ik ben een tovenaar in mijn habijt	

	Die kroon past mij zoals mijn eigen schoen	

	Ik sla de boel niet grondig in elkaar	

	Ik steek niet eens de smidse in de fik	

	Ik ben een vriendelijke tovenaar	

	De net- en kalmheid zelve, dat ben ik	

	Om vlak na middernacht sluip ik mijn bed	

	Uit, haal de smidsedeuren van het slot	

	Ik pak de kroon die achter slot gezet	

	Was, en daar ga ik, bang voor smid noch God	

		

	Het kan niet anders, dus bedien ik mij	

	Van malversatie, jatwerk, dieverij	

		

		

	> ga naar 9.3.3.	

		


	9.7.M.	

		

	Van malversatie, jatwerk, dieverij	

	Noemt men mij (absoluut terecht) verdacht	

	Welk een merkwaardig schouwspel spelen wij	

	Ik word voor het publiek gerecht gebracht	

	De werelds ogen zijn op mij gericht	

	Ik sla de mijne onbeholpen neer	

	Een kunstenaar die danste in het licht	

	Ik zoek nu in verlegenheid de eer	

	Ik wou dat even niemand mij kon zien	

	Tienduizend ogen priemen mij nu vast	

	Was wat ik heb gedaan zó clandestien?	

	Ik heb van aangekeken worden last	

		

	Ondanks dat ik nu voor mijn leven strijd	

	Bereikt mij uiterst zelden een verwijt	

		

		

	> ga naar 9.8.M.	


  
 
  
 
  
   
    
   
  
 
  
  
  
   
	9.8. Bereikt mij uiterst zelden een verwijt	


	9.8.1.	

		

	Bereikt mij, uiterst zelden, een verwijt	

	Dan vlam ik, al dan niet met toverkracht	

	Een gat in het historisch wandtapijt	

	En wis ik uit wat men over mij dacht	

	Maar deze knakker die nu op mijn pad	

	Komt, lijkt zich van mijn zonden wél bewust	

	Vervloekt mij, omdat ik zijn dochter had	

	Vermoord (terwijl ik niet eens dochters lust)	

	Hij heeft een drietand en een woeste baard	

	Een kroon met roze schelpjes op zijn hoofd	

	Ik heb voor hem een toverspreuk bewaard	

	Een bol vol magisch vuur dat nimmer dooft	

		

	Nooit zag ik zo'n raar uitgedoste snaak	

	(Nou ja, niet uiterst zelden, maar niet vaak)	

		

		

	> ga naar 9.11.1.	

		


	9.8.2.	

		

	Nou ja, niet uiterst zelden, maar niet vaak	

	Stond ik zo paf als ik nu paf sta. Wil	

	Ze mij vermoorden? Ziet ze dat als taak?	

	Zo kwetsbaar als een doperwt zonder schil	

	Ben ik door haar enorme toverkracht	

	Terwijl zij spreekt, alsof ik ben versteend	

	Ze houdt me met haar ogen in haar macht	

	Ze zegt het en het klinkt of ze het meent	

	“Als ik zorg dat jij straks het loodje legt	

	Vervallen al je zonden voor de wet	

	Dat kan je dan bepleiten voor het recht	

	Als ik je kloppend hart dan weer reset”	

		

	Ik wil niet sterven, is het simpel feit	

	Waarom ik niettemin onschuldig pleit	

		

		

	> ga naar 9.1.10.	

		


	9.8.3.	

		

	Waarom ik niettemin onschuldig pleit	

	Is omdat ik niet meegegaan ben in	

	De wilde plannen van die dwaze meid	

	Die slechts mijn baas is, zeker geen vriendin	

	Ik heb Het Lied gezongen, dat is waar	

	Maar zie de foute stappen die ik nam	

	Het was vrijpostig, insolent zelfs, maar	

	Ik was een dwaas die wel tot inkeer kwam	

	Ik heb ontzag voor koning, recht en wet	

	En ook de prins heb ik altijd geëerd 	

	Ik heb me dan ook geen moment verzet	

	Toen ik in zijn naam werd gearresteerd	

		

	Ik vrees dat ik wat argumenten laak	

	In deze buitensporig zotte zaak	

		

		

	> ga naar 9.7.1.	

		


	9.8.4.	

		

	In deze buitensporig zotte zaak	

	Zet ik mijn zinnen op de minnezang	

	Het kleine podium brengt een gekraak	

	Als begeleiding ten gehore. Bang	

	Ben ik niet echt, ik stort vanzelf wel in	

	Zo niet door planken, dan wel muzikaal	

	Het is nog niet bepaald des zangers min	

	Ik ben pas aan de start van mijn verhaal	

	Ik had gedacht dat ik begonnen was	

	Toen ik mijn zeepkist en mijn citer had	

	Gekocht, helaas begon de reis toen pas	

	Ik kon nog niks, dus nu probeer ik wat	

		

	Toch roert mijn ziel zich als ik minnezing	

	Ik ben niet meer dezelfde sterveling	

		

		

	> ga naar 9.10.1.	

		


	9.8.5.	

		

	Ik ben niet meer dezelfde sterveling	

	Dat komt me niet bepaald echt goed van pas	

	Ik weet niet wat ik met verandering	

	Moet doen. Ik wou dat ik oneerlijk was	

	En echt oneerlijk. Dat ik alles meen	

	Vilein, meedogenloos en allerlei	

	Nu gaan er steeds gevoelens door me heen	

	En straks woon ik haar executie bij	

	Ze willen zelfs dat ik het vuur aansteek	

	Alsof ik ooit een beul had willen zijn	

	Het is al over minder dan een week	

	Ik maak me ernstig zorgen om haar pijn	

		

	Ik ben niet meer zo heilig als een boon	

	Uit alles blijkt: ik ben een nieuw persoon	

		

		

	> ga naar 9.9.12.	

		


	9.8.6.	

		

	Uit alles blijkt: ik ben een nieuw persoon	

	Ik leef opeens voor haar die mij verliet	

	Mijn luit raakt een gevoeligere toon	

	En ik kanaliseer mijn hartsverdriet	

	“O Claudia,” (ik noem haar Claudia)	

	“Waarom moest jij vertrekken met mijn hart?”	

	Zing ik de weeën in mijn lichaam na	

	“Waarom kan niemand delen in mijn smart?	

	De hemel liet mij danig in de steek	

	Ja, ik verwijt het onze lieve Heer”	

	Mijn klaagzang klinkt door heel de wijde streek	

	Maar Claudia zie ik dus nimmermeer	

		

	“Heer, werp mij nieuwe tekst toe, dat ik zing	

	Uw toorn raakt mij behoorlijk ongering”	

		

		

	> ga naar 9.9.6.	

		


	9.8.7.	

		

	“Uw toorn raakt mij behoorlijk ongering”	

	Werp ik de dager voor de voeten, hoogst	

	Verbolgen over elke opmerking	

	Maar die pareert op zijn beurt allerdroogst:	

	“U kwam toch echt van een piratenboot	

	En had bij uw arrest nog in bezit	

	's Rijks schatten, die ontvreemd zijn aan de vloot	

	Door u en uw piratenbende.” Shit!	

	De tang waarmee hij waarheid spreekt verwoest	

	De leugen die wijdopen wordt gesperd	

	“Oké, daar heeft u mij,” beken ik, koest	

	“Maar dat was voordat ik een zombie werd!”	

		

	De waarheid steekt mijn leugens naar de kroon	

	Meer kwetst mij de publiekelijke hoon	

		

		

	> ga naar 9.12.12.	

		


	9.8.8.	

		

	Meer kwetst mij de publiekelijke hoon	

	Als ik erover klaag in 't openbaar	

	Men noemt het lachend mijn verdiende loon	

	Wie luistert er ook naar een tovenaar?	

	Eén iemand die zich over mij ontfermt:	

	Een advocaat neemt mijn klacht serieus	

	Maar zegt dat hier de wet mij niet beschermt	

	Ik noem het recht terecht een wassen neus	

	En vraag me dan af: kom ik weg met moord?	

	Mag ik wie mij schond doden, in mijn nood?	

	De advocaat belooft me op haar woord:	

	Geen mens heeft ooit een tovenaar gedood	

		

	Ik heb mijns inziens veel te veel geduld	

	De vraag die bij mij rijst is: wat is schuld?	

		

		

	> ga naar 9.5.2.	

		


	9.8.9.	

		

	De vraag die bij mij rijst is: wat is schuld?	

	Dat ik het heb gedaan is zeker waar	

	Maar ik zie heden nog geen dikke bult	

	Dus lijkt het zaakje mij voorlopig klaar:	

	Als God zou willen dat ik schuldig was	

	Dan zou ik wel allang hebben geboet	

	Dit lijkt me logisch: ik ben schuldig pas	

	Als iemand anders zegt: “Je bent niet goed!”	

	Geen mens slaat mij het liefste nu tot moes	

	Ik ben ook niet voor iemand op de vlucht	

	Want niemand zag mijn tronie in de roes	

	En bovendien was het maar een gehucht	

		

	Wie noemt mij schuldig? Niemand die ik ken!	

	Ben ik onschuldig tot ik schuldig ben?	

		

		

	> ga naar 9.14.6.	

		


	9.8.10.	

		

	Ben ik onschuldig tot ik schuldig ben?	

	Had ik wat kunnen doen aan deze plaag	

	Die nu het land plaagt? Ik merk dat ik wen	

	Aan het idee dat ik me vreemd gedraag	

	Ten opzichte van bijna iedereen	

	Ik heb nog steeds wat kleur in mijn gezicht	

	Als zij me spotten, komen ze meteen	

	Maar tot op heden ben ik niet gezwicht	

	Het lijkt me niks, een zombie moeten zijn	

	Maar eenzaam ben ik nu geïsoleerd	

	Het aantal ongebetenen is klein	

	Toch lijkt een zombie worden me verkeerd	

		

	Wordt het door droge leegte steeds verhuld	

	Of is het zombieglas maar half gevuld?	

		

		

	> ga naar 9.4.13.	

		


	9.8.11.	

		

	...of is het zombieglas maar half gevuld?	

	Vraag ik me af terwijl de kapitein	

	Mij op het schip hijst. De piratencult	

	Schrijft voor dat wij de beste vrienden zijn	

	Hij schrikt als hij de kleur ziet van mijn huid	

	“Je bent een zombie,” merkt hij droogjes op	

	“Ik ben een zombie,” spreek ik hardop uit	

	“Met zombielichaam en een zombiekop”	

	“Heb jij nog wel een greintje toverkracht?”	

	Vraagt hij me in zijn botte eerlijkheid	

	Ik had die vraag dus zelf nog niet bedacht	

	En schrik ervan: fuck!, ik ben alles kwijt!	

		

	Hoor ik daardoor nu niet meer bij de clan?	

	Is men van zombies überhaupt geen fan?	

		

		

	> ga naar 9.9.13.	

		


	9.8.12.	

		

	Is men van zombies überhaupt geen fan?	

	Mijn vrienden kwamen af op mijn gegrom	

	Waardoor ik nu dus niet meer eenzaam ren	

	De sheriff draait haar hand er niet voor om	

	Slaat kop na kop na ledemaat eraf	

	We zijn met velen, maar 't is niet genoeg	

	Die sheriff Bailey is bepaald niet laf	

	Ik respecteer haar agressief gezwoeg	

	Toch bijt ik haar het liefste in de nek	

	Zodat ze hopelijk tot inkeer komt	

	Daarvoor zie ik voorlopig nog geen plek	

	Dan nog maar eens wat volk erbij gegromd:	

		

	“Grauw, grumbl, grom!” zet ik mijn keelklank voort	

	Ik word door duizend oren aangehoord	

		

		

	> ga naar 9.11.10.	

		


	9.8.13.	

		

	Ik word door duizend oren aangehoord	

	Zo lijkt het, ook al is het nog geen gros	

	Ik heb een bron van aandacht aangeboord	

	Nu moet ik verder; nu ben ik de klos	

	Ik word meer dan me lief is nu gevierd	

	Een man omarmt een ander die hij net	

	Nog voor z'n bek sloeg, en het stel bestiert	

	De meute. Het publiek wordt graag verzet	

	Ik zing dan maar van liefde en geluk	

	En wie de schuld heeft aan dat dat bestaat	

	Vervloek het lot, vanaf mijn hoge kruk	

	Verzucht dat alles nooit echt overgaat	

		

	De linker lijkt niet door mijn zang gestoord	

	De rechter knikt, gelooft mij op mijn woord	

		

		

	> ga naar 9.5.7.	

		


	9.8.14.	

		

	De rechter knikt, gelooft mij op mijn woord	

	Begrijpt mijn goede zorgen en mijn nood	

	Als ik verklaar waarom ik hem vermoord	

	Heb, zegt hij: “Maar de man is dus niet dood”	

	Ik schrik. “En bovendien staat u bekend	

	Als dief, als oplichter en leugenaar”	

	“Niet dood?” is alles wat me dit moment	

	De lippen overkomt. “Hoe is dat waar?!”	

	“Hij is een tovenaar, een dolksteek doet	

	Hem niets. Heropstaan is een peulenschil”	

	“Maar hij trok stuip, en er was zo veel bloed!”	

	Dan staat hij naast me, en ben ik plots stil	

		

	Hij zegt: “Daar ik de waarheid zelden mijd	

	Bereikt mij uiterst zelden een verwijt”	

		

		

	> ga naar 9.9.9.	

		


	9.8.M.	

		

	“Bereikt mij uiterst zelden een verwijt?	

	Nou ja, niet uiterst zelden, maar niet vaak	

	Waarom ik niettemin onschuldig pleit	

	In deze buitensporig zotte zaak:	

	Ik ben niet meer dezelfde sterveling	

	Uit alles blijkt: ik ben een nieuw persoon	

	Uw toorn raakt mij behoorlijk ongering	

	Meer kwetst mij de publiekelijke hoon	

	De vraag die bij mij rijst is: wat is schuld?	

	Ben ik onschuldig tot ik schuldig ben?	

	Of is het zombieglas maar half gevuld	

	Is men van zombies überhaupt geen fan?”	

		

	Ik word door duizend oren aangehoord	

	De rechter knikt, gelooft mij op mijn woord	

		

		

	> ga naar 9.9.M.	

  
 
  
 
  
   
    
   
  
 
  
  
  
   
	9.9. De rechter knikt, gelooft mij op mijn woord	


	9.9.1.	

		

	De rechter knikt, gelooft mij op mijn woord	

	Hij is zich van geen schaduwkant bewust	

	De rechtgang wordt niet klakkeloos verstoord	

	En ik blijf liegen als een lieve lust	

	Ik zweer het bij de Heer en bij Zijn zoon	

	De vrouw die dankzij mij nu schuldig is	

	Blijft alles stug ontkennen met een toon	

	Die hoogstens leidt tot haar verdoemenis	

	De brandstapel. Een akelig besluit	

	Maar ja, het is natuurlijk wel een vrouw	

	Dus zondig was ze toch al, denk ik uit	

	Ik weet niet zeker hoe ik dit beschouw	

		

	Ik voel me zo verraderlijk debiel	

	We blijven beiden netjes en civiel	

		

		

	> ga naar 9.4.7.	

		


	9.9.2.	

		

	We blijven beiden netjes en civiel	

	Maar 6 jaar later ben ik klaargestoomd	

	Zijn al mijn spreuken kundig en stabiel	

	Mijn leraar uit zijn trots al onbeschroomd	

	Maar eerst staat een examen op het plan	

	Ik moet bewijzen dat ik toverkunst	

	In vingers en gedrag beheersen kan	

	Dat mijn docent niet wat heeft aangeklunsd	

	Ik oefen vingervlugheid, spreukbedwang	

	Vertel mijn leraar dat ik slagen zal	

	Hij weet niet welke noten op mijn zang	

	Ik heb, maar ik weet dat ik hem beval	

		

	Straks word ik door een jury overhoord	

	Wat hier gebeurt is enig in zijn soort	

		

		

	> ga naar 9.7.9.	

		


	9.9.3.	

		

	“Wat hier gebeurt is enig in zijn soort	

	Nou ja, de Bijbel deed het ons al voor	

	Want Jezus kwam nadat hij werd vermoord	

	Ook weer tot leven. Maar wat ik hier hoor”	

	Verraadt de rechter haar ontsteltenis	

	“Is toch in onze tijd nog nooit gebeurd	

	Een mens die stierf en toch weer levend is”	

	Ik vraag of zij de aanklachten verscheurt	

	Omdat de doodstraf al is uitgevoerd	

	Zij vraagt of daar mijn ziel wel mee verschoond	

	Is. Ik merk dat de jury zich al roert	

	Mijn onschuld is nog lang niet aangetoond	

		

	Ik moet maar hopen op een goede deal	

	Want heeft een zombie überhaupt een ziel?	

		

		

	> ga naar 9.13.2.	

		


	9.9.4.	

		

	Want heeft een zombie überhaupt een ziel	

	Die in een noodgeval te redden valt?	

	Was wat er sowieso te redden viel	

	Niet lang en breed als kans allang verknald?	

	Het vreet aan mij zoals een zombie zou	

	Als ik niet als een laffe hond gevlucht	

	Was. Maar een kroeg vol mensen en een vrouw	

	Zijn niet gered door mijn ontsnappingszucht	

	Had ik wat kunnen doen? Ik weet niet wat	

	Maar schuldig ben ik desalniettemin	

	Mijn hart en hersens blijven in debat	

	Geloven in mezelf zit er niet in	

		

	Het voor mezelf goedpraten lukt maar rot	

	Kan ik me verantwoorden voor een God?	

		

		

	> ga naar 9.8.10.	

		


	9.9.5.	

		

	Kan ik me verantwoorden voor een God	

	Dat ik zo vrij en onbezorgd geniet	

	Terwijl ik heb gezondigd en bespot	

	Met dievenklauwen en een schennend lied?	

	God heeft de koningen en prinsen lief	

	Maar houdt Hij niet van iedereen zo veel?	

	Is God vergevend voor een blije dief?	

	Is het zo fout dat ik van rijken steel?	

	Ik voel me vrij van Gods en konings macht	

	We hebben geld genoeg, maar stelen voort	

	We houden van elkaar, en van de jacht	

	Maar enkel van de rijken, zo het hoort	

		

	Is het dan mijn geweten dat ik wis	

	Als mogelijk mijn ziel verdwenen is?	

		

		

	> ga naar 9.10.8.	

		


	9.9.6.	

		

	Als mogelijk mijn ziel verdwenen is	

	Met het vertrek van Claudia, die ik	

	Maar enkele seconden zag, maar mis	

	Alsof ik zonder haar zes moorden stik	

	Dan heb ik niks om voor te leven meer	

	Dan kan ik net zo goed, zelfs liever, dood	

	Geef mij een doel, mijn Heer, opdat ik weer	

	Zie wat het leven ooit aan waarde bood	

	Dan, als een teken uit de hemel, komt	

	Een poster aan de wand die ik plots zag	

	Daarop een doel dat al mijn leed verstomt	

	“Gezocht: bandiet!” voor een enorm bedrag	

		

	Bandiet? Dat gaat mij beter af dan zot!	

	Al wat ik heb gedaan komt nu aan bod	

		

		

	> ga naar 9.10.12.	

		


	9.9.7.	

		

	Al wat ik heb gedaan komt nu aan bod	

	Ik sta maar wat te plukken aan mijn luit	

	Maar in dit dor en krakkemikkig kot	

	Breekt nu toch echt de lieve pleuris uit	

	Maak ik van de gelegenheid gebruik	

	En steel ik alles wat te stelen valt?	

	Denk ik, terwijl ik een pul bier ontduik	

	(Ik slaak een kreet – een hoge schrille alt	

	Ze slaan mijn podium zowat aan gort)	

	Of zorg ik voor een sfeertje in de tent	

	Dat iedereen hier plots weer vriendjes wordt	

	Geloof ik zo in mij en mijn talent?	

		

	Het gaat mis, zolang ik nog niet beslis	

	Zo staan wij hier nog tot sint-juttemis!	

		

		

	> ik steel alles wat los- en vastzit: ga naar 9.3.2.	

	> ik red de sfeer met een lied: ga naar 9.6.1.	

		


	9.9.8.	

		

	Zo staan wij hier nog tot sint-juttemis	

	Ik roep van niet, hij roept terug van jawel	

	De fantasieën die ik grif opdis 	

	Weerspreekt hij zonder argumenten snel	

	Ik blijf hem wijzen op zijn non-bewijs	

	Maar toon daarmee mijn onschuld ook niet aan	

	De dager noemt mijn hand eraf als eis	

	De jury lijkt daar wel in mee te gaan	

	Ze willen bloed zien! Waar is het geloof	

	In Godgeschapen waar- en eerlijkheid?!	

	Is deze rechtbank voor de waarheid doof?	

	Ze malen niet om onbewijsbaar feit!	

		

	De jury heeft besloten dat ik loog	

	De dager houdt een hartelijk betoog	

		

		

	> ga naar 9.7.4.	

		


	9.9.9.	

		

	De dager houdt een hartelijk betoog	

	Beschrijft details van onze wilde nacht	

	Noemt dat ik aan zijn toverstokje zoog	

	En slechts jaloers ben op zijn toverkracht	

	En bovendien ben ik een vuile dief	

	Dat leerde hij pas nadat ik hem stak	

	Hij had me tot mijn woede-aanval lief	

	Maar is nu blij dat ik al met hem brak	

	De jury lijkt zijn woord goed te verstaan	

	Ik maak zo al met al geen schijn van kans	

	Ik wil zijn vuile smoel alleen maar slaan	

	Maar nu ontspringt hij vooralsnog de dans	

		

	Mijn advocaat hoeft niks te zeggen, want	

	Het is tot nu toe niet echt imposant	

		

		

	> ga naar 9.11.7.	

		


	9.9.10.	

		

	Het is tot nu toe niet echt imposant	

	Dat hart van mij dat zegt dat het me mag	

	Maar geef ik toe, maak ik mezelf van kant	

	Dus lieg ik naar mezelf toe, dag na dag	

	En week na week. Ik twijfel aan een God	

	Die liet gebeuren wat er is gebeurd	

	Ik vlucht ervoor. Ik neem de benen, tot	

	Ik snap dat dit voor altijd aan me zeurt	

	Mij treft geen blaam, verzin ik. Ik geloof	

	Oprecht dat ik geen schuld heb aan mijn flop	

	Zegt mij de innerlijke filosoof	

	Want tegen zombies kan een mens niet op	

		

	Het zit me niet meer dwars, maar wel nog hoog	

	De waarheid ziet men in mijn blaamloos oog	

		

		

	> ga naar 9.9.4.	

		


	9.9.11.	

		

	De waarheid ziet men in mijn blaamloos oog:	

	Ik ben betoverd, maar had dat niet door	

	De schok die dit teweegbrengt, hypnagoog	

	Als ik het dan toch doorkrijg, zorgt ervoor	

	Dat ik mijn lijf in bange schaamte hul	

	Ik wend me van de man die mij onteerd	

	Heeft af. De godverdomde kankerlul	

	Ik voel me smerig en verbouwereerd	

	Nu heeft hij me niet langer in zijn macht	

	Ik schreeuw naar hem. Hij neemt mijn stem (weer) weg	

	Die kankerlijer heeft me net verkracht	

	En wil niet dat ik dat tegen hem zeg!	

		

	God weet: ik was niet goed bij mijn verstand	

	Die onschuld reikt mij ook de rechterhand	

		

		

	> ga naar 9.8.8.	

		


	9.9.12.	

		

	Die onschuld reikt mij ook de rechterhand	

	En slaat mij daarmee hard in het gelaat	

	Een zaadje wordt zo in mijn hoofd geplant:	

	Ik kan het zijn die dalijk branden gaat	

	Dat voelt oneerlijk, maar oneerlijkheid	

	Keer nog een keer oneerlijkheid is fair	

	Ik kan me niet bedenken hoe zij lijdt	

	Op dat gebied ben ik nog geen expert	

	Maar als ik dit plan doorzet word ik dat	

	En zal ik branden tot de dood er op	

	Zal volgen, ter plezier van heel de stad	

	Het plan vindt langzaam wortel in mijn kop	

		

	De dood voert namens mij een naar gevecht	

	Dat hij aan mijn kant staat, geloof ik echt	

		

		

	> ga naar 9.1.11.	

		


	9.9.13.	

		

	Dat hij aan mijn kant staat, geloof ik echt	

	Maar toch blijft het een vreselijke vent:	

	“...en ik geloof niet in een goed of slecht	

	Maar ik heb nu je tovenaar-af bent	

	Geen fuck meer aan je. Ik breng je aan wal	

	Geef je een deel van onze buit (niet veel)	

	En wat je verder doet, boeit mij geen bal”	

	Zijn harde woorden vallen mij ten deel	

	“Een zombie trekt maar vreemde wezens aan	

	't Is vragen om problemen, jou aan boord	

	Dus pak je spullen, want ik laat je gaan”	

	Had ik nou maar die zeemeermin vermoord!	

		

	Al lijkt het wel steeds krommer, wat hij zegt:	

	Hij spreekt alleen maar in mijn voordeel recht	

		

		

	> ga naar 9.11.14.	

		


	9.9.14.	

		

	Hij spreekt alleen maar in mijn voordeel recht	

	Die goeie ouwe rechter, met z'n bek	

	Dat zegt ie zelf, tenminste, onderlegd	

	In overtuiging van z'n eigen nek-	

	Gelul. Dit hof is, vind ik, maar een farce	

	Het is een rechterlijke allegaar	

	Maar één ding zit me hier verdomde dwars	

	Ze hebben mij gebonden met een snaar	

	Die mij mijn toverkracht ontneemt. Wat kut	

	Ik had ze anders alle hoeken van	

	De rechtbank laten zien; talent benut	

	Nu stamel ik omdat ik dat niet kan	

		

	Ik dans onzeker op dit slappe koord	

	De rechter knikt, gelooft mij op mijn woord	

		

		

	> ga naar 9.10.10.	

		


	9.9.M.	

		

	De rechter knikt, gelooft mij op mijn woord	

	We blijven beiden netjes en civiel	

	Wat hier gebeurt is enig in zijn soort	

	Want heeft een zombie überhaupt een ziel?	

	Kan ik me verantwoorden voor een God	

	Als mogelijk mijn ziel verdwenen is?	

	Al wat ik heb gedaan komt nu aan bod	

	Zo staan wij hier nog tot sint-juttemis	

	De dager houdt een hartelijk betoog	

	Het is tot nu toe niet echt imposant	

	De waarheid ziet men in mijn blaamloos oog	

	Die onschuld reikt mij ook de rechterhand	

		

	Dat hij aan mijn kant staat, geloof ik echt	

	Hij spreekt alleen maar in mijn voordeel recht	

		

		

	> ga naar 9.10.M.	


  
 
  
 
  
   
    
   
  
 
  
  
  
   
	9.10. Hij spreekt alleen maar in mijn voordeel recht	


	9.10.1.	

		

	Hij spreekt alleen maar in mijn voordeel recht	

	Wat in mijn nadeel krom is, dus ik hoor	

	Graag wat hij heeft te zeggen, deze knecht	

	Hij heeft me aangehoord, en heeft me door	

	Hij zegt: “Het is wel vals, maar da's niet naar	

	Geen zanger is gebaat bij zuiverheid	

	Waar het om gaat: je uitspraak is te zwaar	

	Het lijkt wel of je ieder woordje lijdt	

	Houd het wat lichter, ook in onderwerp	

	Dan drommen straks de mensen om je heen	

	En altijd liever plat dan iets te scherp”	

	Ik volg al zijn advies op, wel meteen	

		

	Ik stem mijn luit; mijn stem iets minder luid	

	Ik spreek elk woord als een juweeltje uit	

		

		

	> ga naar 9.1.14.	

		


	9.10.2.	

		

	Ik spreek elk woord als een juweeltje uit	

	Ik denk toch dat hij vatbaar daarvoor is	

	Al heb ik het misschien allang verbruid:	

	“Het spijt me, beste chef, je hebt het mis	

	En ik zal dat bewijzen: ik maak zelf	

	Een kroon voor onze prinselijke klant	

	Die hem zal sieren als was hij een elf”	

	Hij wijst mijn rare plan niet van de hand	

	“De prins kiest zelf wat of hij had besteld	

	En ik krijg uw erkenning als ik win”	

	“Oké, maar ik krijg hoe dan ook het geld”	

	“Akkoord!” Ik zie daar toch geen waarde in	

		

	Ik meen het eerlijk, wat ik heb gezegd	

	Ik ben niets anders dan de waarheids knecht	

		

		

	> ga naar 9.4.2.	

		


	9.10.3.	

		

	“Ik ben niets anders dan de waarheids knecht”	

	Beweer ik in de rechtszaal, voor een man	

	Die mij van alles in de schoenen legt	

	En woorden in mijn mond schuift als ie kan	

	De dager zegt: “Je had gestolen spul	

	Wou dat verkopen. Geef het nou maar toe!”	

	“U blijft maar hangen in die flauwekul	

	Ik ben uw woorden, ja, uw leugens, moe”	

	“Hoe komt een zogenaamde bard als jij	

	Dan aan een toverstok of gouden ring?	

	Als ik nu niks verzin, ben ik erbij	

	Ik denk dat ik een toontje hoger zing:	

		

	“Wat ik daar wou verkopen was geen buit	

	Ik heb gedood, gestolen noch gemuit”	

		

		

	> ga naar 9.9.8.	

		


	9.10.4.	

		

	“Ik heb gedood, gestolen noch gemuit	

	Degene die u naar dat al beschrijft	

	Had vast geen grijze, bladderende huid”	

	Ik toon mijn armen, en zijn blik verstijft	

	Als dronk hij net een liter slivovitsj	

	“Zie ik er volgens u uit als piraat?”	

	De rechter laat mij voortgaan met mijn speech	

	“Ik heb wel door wat wateren gewaad	

	Maar sinds ik zo goed als onsterflijk ben	

	Hoef ik geen ene cent te stelen, hoor	

	Ik was geen lid van die piratenclan”	

	Ik praat en praat en praat en praat maar door	

		

	“Er zijn bij mij geen vuiltjes aan de lucht!”	

	Ik zeg het overtuigd; de rechter kucht	

		

		

	> ga naar 9.8.7.	

		


	9.10.5.	

		

	Ik zeg het overtuigd; de rechter- kucht	

	De linkervis vindt er het zijne van	

	Ik praat maar met de vissen. 't Wordt een klucht	

	Ik kan niet denken als ik praten kan	

	En denken wil ik echt niet, nu ik hier	

	De bodem van de zee heb opgezocht	

	En ledemaatloos, zonder veel plezier	

	Gewrongen ben in elke laatste bocht	

	Ik zette op het land mijn laatste stap	

	Ik heb geen hoop meer, kan geen stap vooruit	

	Ik praat maar met de vissen. Wat een grap!	

	Die gele is mijn psychotherapeut	

		

	Ik maak in mijn gedachten mij van kant	

	Soms wil een mens het onrecht aan zijn hand	

		

		

	> ga naar 9.14.9.	

		


	9.10.6.	

		

	Soms wil een mens het onrecht aan zijn hand	

	Maar deze keer heeft heel het volk gelijk	

	Ik heb op hen gecrowdsurft, maar het land	

	Weet dat ik daar al langer niet mee prijk	

	Ik ben een ordinaire dief, niet meer	

	Dus moet mijn rechterhand geamputeerd	

	Ik heb het onrecht aan mijn hand, en eer	

	Die afgehakt is niet mijn les geleerd	

	Ik heb het leven te veel afgepakt	

	De koning geeft mij niettemin de keus	

	Wil ik eerst hangen, of eerst afgehakt?	

	Wat is het toch een vriendelijke reus	

		

	Ik kies eerst hangen, zij het met een zucht	

	De leugen slaat niet langer op de vlucht	

		

		

	> ga naar 9.12.2.	

		


	9.10.7.	

		

	De leugen slaat niet langer op de vlucht	

	We staan te kijken naar elk kroonjuweel	

	Stap 1 van háár plan is nu overbrugd	

	Stap 2 vind ik misschien toch iets te veel	

	Twee wachten moeten uitgeschakeld. Dat	

	Is wel te doen, maar ook onethisch, lijkt	

	Me. Onrecht vaart omwille van een schat	

	Er is geen eer waarmee een dief ooit prijkt	

	Geen zakkenroller die ooit heilig was	

	Maar toch: als we dit flikken, zijn we voor	

	De rest van onze levens goed bij kas	

	Het is geen moord. Het kan er nog mee door	

		

	Een zondaar, die ik zijn kan, van mijn stand	

	Bestrijdt de waarheid juist met hand en tand	

		

		

	> ga naar 9.6.13.	

		


	9.10.8.	

		

	Bestrijdt de waarheid, juist, met hand en tand	

	Net de gedachte die ons twee verbindt	

	Dan word ik furieus en droevig, want	

	De liefdesleugens hebben mij verblind	

	Ik kan niks slechts zien in ons samenzijn	

	Dus dat wij stelen moet wel goed zijn, toch?	

	Ik voel me in haar schaduw rijk, maar klein	

	En af en toe dan ruikt ze naar bedrog	

	Maar is dat omdat zij dievegge is?	

	Of riekt er iets omdat zij iets verstopt?	

	Zijn onze zaakjes allemaal zo fris	

	Wel? Ik voel dat er ergens iets niet klopt	

		

	Hielp zij me tweemaal aan een goede baan	

	De waarheid is: ik heb het niet gedaan	

		

		

	> ga naar 9.3.5.	

		


	9.10.9.	

		

	“De waarheid is: ik heb het niet gedaan”	

	Zeg ik, terwijl het omgekeerde geldt	

	Zij zegt dat ik maar met haar mee moet gaan	

	Dat kan als ik dat wil zonder geweld	

	Ze is mijn uitvlucht en mijn leugens zat	

	Maar heeft geen zin om mij nu met haar mee	

	Te moeten slepen. Ik kan, naar ik schat	

	Haar hebben, maar het lijkt een slecht idee	

	Ik pas goed op op wat ik verder zeg	

	Zij absoluut niet op wat zij me vraagt	

	Ren ik voor wat ik heb gedaan maar weg?	

	Of laat ik mij voor het gerecht gedaagd?	

		

	Ik kan wel vluchten, maar voor welke prijs?	

	Belangrijker dan dat is: geen bewijs!	

		

		

	> ik probeer te vluchten: ga naar 9.10.14.	

	> ik durf de rechtszaak wel aan: ga naar 9.10.3.	

		


	9.10.10.	

		

	“Belangrijker dan ‘Dat is geen bewijs’	

	Is wat er is gebeurd. Uw rol daarin	

	Bevindt zich op een moralistisch grijs	

	Gebied. De smids werk gaf zijn leven zin	

	U stal dat. Daar is geen bewijs voor, maar	

	Geen ander had de sleutels van het slot	

	En u was met de zon vertrokken naar	

	Een leven zonder glorie, zonder God”	

	Ik hoor de dager aan, kan hem helaas	

	Niet wijzen op volkomen ongelijk	

	Het liefst nam ik zijn rotgezicht te graaz'	

	Dat blijkt gecompliceerd in de praktijk	

		

	Ik schuif zijn hypothesen van de baan:	

	“De waarheidvinding kan niet blijven staan”	

		

		

	> ga naar 9.12.6.	

		


	9.10.11.	

		

	De waarheidvinding kan niet blijven staan	

	Ik daag mijn meester uit mijn kant te zien:	

	Dat ik het meeste werk doe van zijn baan	

	En dat hij zonder mijn werk bovendien	

	Geen goud zou hebben voor dit meesterwerk	

	(We bouwen samen aan een gouden kroon	

	Die elegant, aantrekkelijk en sterk	

	Het hoofd zal tooien van de koningszoon	

	Die binnenkort de troon bestijgen zal)	

	Hij smijt zijn hamer woedend op de grond	

	De vonken vliegen ervan af: “Jij kwal!	

	Je bent niet meer waard dan mijn manke hond!”	

		

	“Je bent wel vaardig, maar je bent niet wijs”	

	Bevind ik mij vervolgens op glad ijs	

		

		

	> ga naar 9.10.2.	

		


	9.10.12.	

		

	Bevind ik mij vervolgens op glad ijs	

	Door hier en daar een gig te doen, en dan	

	Meer dan de overeengekomen prijs	

	Te claimen, simpelweg omdat het kan?	

	Misschien. Ik zing in elk geval mijn hart	

	Nog steeds aan stukken over wie ik mis	

	En mijn publiek waardeert het voor hun part	

	Ik blijf somehow uit de gevangenis	

	Omdat ik onbekend en klein blijf, denk	

	Ik. Daarom ook dat het mij niet veel doet	

	Een deel van wat ik buitgemaakt heb, schenk	

	Ik ook aan armen, dus dan is het goed	

		

	Ik kan mijn gang gaan, slag slaan, ongestoord	

	Zo gaat het zaakje nog een tijdje voort	

		

		

	> ga naar 9.4.9.	

		


	9.10.13.	

		

	Zo gaat het zaakje nog een tijdje voort	

	Maar zij herkent zich niet in mijn verhaal	

	“Ik zei alleen maar ‘Hoi,’” wordt aangehoord	

	En boort mijn liefdesliedje helemaal	

	De grond in. “Maar je bent mijn grootste schat	

	Mijn ware liefde. Muze van mijn hart	

	Dat ik je überhaupt weer op mijn pad	

	Mag treffen, maakt mij één keiblije bard	

	Dus zeg me niet dat jij niet van me houdt	

	Ik schrik ervan dat jij nu voor me staat	

	Maar weet: wij samen klinkt meer goed dan fout”	

	Ik zie dat wat ik zeg haar ijskoud laat	

		

	Ik snap dat mijn verhaal dus geenszins spoort	

	En dan slaan al mijn leugens overboord	

		

		

	> ga naar 9.13.13.	

		


	9.10.14.	

		

	En dan slaan al mijn leugens overboord	

	Ik grijp pardoes de neppe toverstok	

	En prevel spreuken die ik woord voor woord	

	Verzin. Als zij me doorheeft luidt de klok	

	Voor 't allerlaatst, maar zij voelt zich bedreigd	

	En grijpt haar zwaard. Ik roep: “Verroer geen vin	

	Of ik blaas u aan gort!” De sheriff zwijgt	

	Maar heeft er duidelijk de pest flink in	

	Langzaam maar beetje stap ik achteruit	

	De neppe staf nog steeds op haar gericht	

	De spullen laat ik liggen: fuck de buit	

	Dan ren ik, sneller dan een bliksemschicht	

		

	Als het geluk een god kent, is die echt	

	Hij spreekt alleen maar in mijn voordeel recht	

		

		

	> ga naar 9.11.12.	

		


	9.10.M.	

		

	Hij spreekt alleen maar in mijn voordeel recht	

	Ik spreek elk woord als een juweeltje uit	

	“Ik ben niets anders dan de waarheids knecht	

	Ik heb gedood, gestolen noch gemuit”	

	Ik zeg het overtuigd; de rechter kucht	

	Soms wil een mens het onrecht aan zijn hand	

	De leugen slaat niet langer op de vlucht	

	Bestrijdt de waarheid juist met hand en tand	

	“De waarheid is: ik heb het niet gedaan	

	Belangrijker dan dat is: geen bewijs	

	De waarheidvinding kan niet blijven staan”	

	Bevind ik mij vervolgens op glad ijs	

		

	Zo gaat het zaakje nog een tijdje voort	

	En dan slaan al mijn leugens overboord	

		

		

	> ga naar 9.11.M.	


  
 
  
 
  
   
    
   
  
 
  
  
  
   
	9.11. En dan slaan al mijn leugens overboord	


	9.11.1.	

		

	En dan slaan al mijn leugens overboord	

	De vreemde knakker stelt zichzelf nu voor	

	Ik heb zijn dochter stervend aangehoord	

	Dit is de god Poseidon, krijg ik door	

	En dat verklaart die drietand, en die wrok	

	En dat mijn toverkracht geen schade deed	

	Ik zet het op een lopen, maar mijn klok	

	Heeft voor de laatste keer geslagen, weet	

	Ik ook wel. Ik ben nauwelijks verbaasd	

	Als hij me aan zijn scherpe drietand spiest	

	Ik bloed heel langzaam dood; hij heeft geen haast	

	Dit is het einde dat hij voor mij kiest	

		

	Drietand om tand blijkt mijn verdiende loon	

	Door de getuigenis van één persoon	

		

		

	> einde	

		


	9.11.2.	

		

	Door de getuigenis van één persoon	

	Is zij op vrije voeten, maar mijn dank	

	Is branden. Dit wreed lot spant wel de kroon	

	De ironie is van de hoogste plank	

	Vuur was mijn wapen, vuur is nu mijn lot	

	Ik schreeuw het uit van onmacht en van pijn	

	Ik bid tot een waarschijnlijk dove God	

	Wat zou het fijn zijn als die echt zou zijn	

	Want ik heb steeds gekozen voor wat best	

	Voor mij én voor de mensen om mij heen	

	Zou zijn. Ik ben geslaagd voor elke test	

	Toch sterf ik bruut en pijnlijk, zometeen	

		

	Het lot is wreed, en bovendien gestoord	

	De vogelvrije onschuld wordt vermoord	

		

		

	> einde	

		


	9.11.3.	

		

	De vogelvrije onschuld wordt vermoord	

	Als ik haar nu niet in bescherming neem	

	Dus zet ik heel de tent, dit duister oord	

	In vlam, want fuck het hele rechtssysteem	

	De mensen vluchten ijlings, en ik breek	

	De ketens van de vogelvrije vrouw	

	Voor mijn talent is dat een stukkie cake	

	Ze kust me. Dat is nu net wat ik wou!	

	Ik maak me klaar voor een verplaatsingsspreuk	

	Gelukkig heb ik salamandertand	

	Cyaangeverfde sigarettenpeuk	

	En tepelpiercing altijd bij de hand	

		

	Niet langer onderga ik jury's hoon	

	Het volksgerecht verandert plots zijn toon	

		

		

	> ga naar 9.4.10.	

		


	9.11.4.	

		

	Het volksgerecht verandert plots zijn toon	

	Ik word gevorderd mee te komen. Bang	

	Want land is al zolang niet waar ik woon	

	Ik heb wat natte noten op mijn zang	

	Ik duik de steiger af, het zoute in	

	De sheriff noch haar lieden springen na	

	Zo'n harnas maakt het water gauw te min	

	Dus ben ik ze ontsnapt. Voilà. Hoera!	

	Er wordt een kruisboog op mijn bek gericht	

	Dus duik ik onder. Ademhalen mis	

	Ik niet. Een pijl schiet vlak langs mijn gezicht	

	Dus zwem ik verder als een dooie vis	

		

	Ik dobber verder als een dooie kip	

	Het water staat me aan mijn onderlip	

		

		

	> ga naar 9.6.10.	

		


	9.11.5.	

		

	Het water staat me aan mijn onderlip	

	Als ik word neergelaten in de zee	

	Mijn paarse zwembroek met de witte stip	

	En toverstaf, die neem ik met me mee	

	Ik zak tot op de bodem, tot de grond	

	Heb zuurstof in een tovervissenkom	

	Op zoek naar wat ik hopelijk snel vond	

	Daar kijkt de hele crew voor naar me om	

	Ik ben mijn eigen solosubmarien	

	Ik zie de onderzeegrot met de poort	

	En van de zeemeermin is niks te zien	

	Die is dus in haar ruste niet gestoord	

		

	Dan sta ik door een onderzeevloed paf	

	Als vlammen komt het noodweer op me af	

		

		

	> ga naar 9.5.1.	

		


	9.11.6.	

		

	Als vlammen komt het noodweer op me af	

	Ik zwem nog steeds in de wijdopen zee	

	Als dit zo doorgaat wordt die zee mijn graf	

	Hoewel ik niet echt dood kan. Dat werkt mee	

	Maar woeste storm en bliksem raken mij	

	En slaan mij wel volledig uit het lood	

	Was ik een schip, ik maakte averij	

	Maar ik ben zombie, en ik kan niet dood	

	Een haai die door het onweer gehumeurd	

	Is, bijt me, ook al smaak ik nergens naar	

	Elk ledemaat wordt van mijn lijf gescheurd	

	Blijkt blijven leven toch geen ongevaar	

		

	Verlies ik dan alsnog mijn laatste grip?	

	Ga ik hier nu ten onder met het schip?	

		

		

	> ga naar 9.10.5.	

		


	9.11.7.	

		

	Ga ik hier nu ten onder met het schip?	

	De jury had hun oordeel razendsnel	

	Klaar, en de rechter wees me in een wip	

	Het branden op een stapel toe. Oh well	

	Dan ben ik af van alles wat me tart	

	Mijn dood is schouwspel voor een groot publiek	

	En wat me pijn doet in mijn bardenhart	

	Zo veel zag ik er nooit voor mijn muziek	

	Mijn stem die ooit zo warm klonk, klinkt nu kil	

	Ik wou dat ik in één keer dood kon zijn	

	Het vuur wordt aangestoken, en ik gil	

	En schreeuw het uit van martelende pijn	

		

	Ondanks dat ik de wereld alles gaf	

	Is brandend vuur mijn allerlaatste straf	

		

		

	> einde	

		


	9.11.8.	

		

	Is brandend vuur mijn allerlaatste straf	

	Of vinden ze wat ergers in de hel?	

	Ik mis mijn mantel en mijn toverstaf	

	Want daarmee zou ik zelfs de duivel wel	

	Een lesje leren, denk ik, zelfvertrouwd	

	De grijns op mijn gezicht verbaast de troep	

	Die voor mij deze stapel heeft gebouwd	

	Ik loop mijn laatste loodjes in de soep	

	De vlammen vreten aan mijn rauwe huid	

	Mijn "vrienden" lachen joelend om mijn lot	

	Ik ruik de geur van bacon, mild gekruid	

	En met mijn laatste woord vervloek ik God	

		

	Dit moet een droom zijn!, denk ik arrogant	

	Ik weiger te geloven dat ik brand	

		

		

	> einde	

		


	9.11.9.	

		

	Ik weiger te geloven dat ik brand	

	Maar branden doe ik, en het doet veel pijn	

	Mijn ziel is in haar lichaam aanbeland	

	De hare vond een veilig huis in mijn	

	En op mijn nieuwe adem slaat de rook 	

	De vlammen vormen blaren op mijn vel	

	Ik heb mijn toverkracht verloren, ook	

	Ik heb gekozen voor dit einde spel	

	Maak langzaam vrede met mijn wrede lot	

	Het vuur heeft nu mijn hele huid doorboord	

	Er is geen hemel en er is geen God	

	Maar toch zie ik een grote gouden poort…	

		

	De hemel stralend blauw, de velden groen	

	Voor ik mij met mijn innerlijk verzoen	

		

		

	> einde	

		


	9.11.10.	

		

	Voor ik mij met mijn innerlijk verzoen	

	Zal ik haar bijten: vastberaden toog	

	Ik op haar af. Maar zij blijft fier en koen	

	En schreeuwt: “Mariska, geef me pijl en boog!”	

	(Mariska is de hulpsheriff, ook hier)	

	Ze spant de boog, legt aan en schiet een pijl	

	Recht in mijn torso. Ik vertrek geen spier	

	Lichamelijke pijn is niet mijn stijl	

	Maar dan ontploft de pijlpunt met een knal	

	Mijn hele lichaam knalt erdoor uiteen	

	Ik, voor zover ik er nog bij ben, val	

	Er gaan de vreemdste wijsjes door me heen	

		

	Ik stond misschien aan de verkeerde kant	

	Er is iets wonderbaarlijks aan de hand	

		

		

	> ga naar 9.13.11.	

		


	9.11.11.	

		

	Er is iets wonderbaarlijks aan de hand	

	Ik heb mijn toverschool nu afgemaakt	

	Nu ben ik wéér bij keuzes aanbeland	

	Waar een persoon toch in de war van raakt	

	Ik krijg een baantje aangeboden als	

	Scheepstovenaar van een piratenboot	

	De buit (of het salaris) is niet mals	

	Maar hoogstwaarschijnlijk wordt dat ook mijn dood	

	Misschien een beetje minder avontuur	

	Maar ik kan ook solliciteren bij	

	De edelsmid, waar ik mijn magisch vuur	

	Kan inzetten voor goud en snuisterij	

		

	Daar sta ik dan weer met mijn goed fatsoen	

	Ik heb geen flauw idee wat ik moet doen	

		

		

	> ik word piraat: ga naar 9.11.13.	

	> ik blijf landrot: ga naar 9.1.12.	

		


	9.11.12.	

		

	Ik heb geen flauw idee wat ik moet doen	

	Ik heb door wat gebeurd is nu geen cent	

	Meer, en wat erger is, ook geen rantsoen	

	En ik mis bovendien mijn instrument	

	Ik stap een kleine herberg binnen en	

	Bied aan de herbergier mijn diensten aan	

	Ik kan alleen maar zingen, maar, vindt men	

	Daar mag ik best een tijdje door mee gaan	

	Het zijn de mooiste minnen die ik streel	

	Ik sta hier wel te vlammen, denk ik, dan	

	En mijn succes wordt ook snel financieel	

	Dit wordt voorlopig mijn voorlopig plan	

		

	Een knappe man stapt op me af, oprecht:	

	“Ik ben niet echt romantisch aangelegd”	

		

		

	> ga naar 9.12.10.	

		


	9.11.13.	

		

	Ik ben niet echt romantisch aangelegd	

	Maar de piratenleef is echt wel vet	

	Ik heb naar overlevenden gedregd	

	En hele schepen in de hens gezet	

	De missie die de kapitein nu kiest	

	Wordt ongetwijfeld onze grootste buit	

	De onderwaterschat van een artiest	

	Die mannen naar zich lokt met een geluid	

	Waarnaar sirenes zijn genoemd. Een schat	

	Waar een piraat zijn leven lang van leeft	

	Gevaarlijk wordt het zeker wel, en dat	

	Is waarom men mijn kunsten nodig heeft	

		

	Ik heb er heel veel zin in, zogezegd	

	Ik heb geen leven meer, waarvoor ik vecht	

		

		

	> ga naar 9.11.5.	

		


	9.11.14.	

		

	Ik heb geen leven meer, waarvoor ik vecht	

	Ik word nu overhandigd aan de wal	

	De kapitein staart langs me van de plecht	

	En ik heb slechts de spullen die ik stal	

	Dan vaart de sloep waarmee ik kwam plots weg	

	En ben ik echt alleen. Hoewel… alleen…	

	Een ongeluk komt nooit alleen! Mijn pech:	

	Er staat een groepje dienders om me heen	

	De sheriff noemt mijn naam en waar ik van	

	Verdacht word. En ze houdt me aan. Of tracht	

	Dat. Ondanks dat ik niet meer toov'ren kan	

	Bied ik meer weerstand dan men had verwacht	

		

	Ik zet op één manier mijn pad nu voort	

	En dan slaan al mijn leugens overboord	

		

		

	> ik ga braaf mee met de sheriff: ga naar 9.12.13.	

	> ik probeer te ontsnappen: ga naar 9.11.4.	

		


	9.11.M.	

		

	En dan slaan al mijn leugens overboord	

	Door de getuigenis van één persoon	

	De vogelvrije onschuld wordt vermoord	

	Het volksgerecht verandert plots zijn toon	

	Het water staat me aan mijn onderlip	

	Als vlammen komt het noodweer op me af	

	Ga ik hier nu ten onder met het schip?	

	Is brandend vuur mijn allerlaatste straf?	

	Ik weiger te geloven dat ik brand	

	Voor ik mij met mijn innerlijk verzoen	

	Er is iets wonderbaarlijks aan de hand:	

	Ik heb geen flauw idee wat ik moet doen	

		

	Ik ben niet echt romantisch aangelegd	

	Ik heb geen leven meer, waarvoor ik vecht	

		

		

	> ga naar 9.12.M.	


  
 
  
 
  
   
    
   
  
 
  
  
  
   
	9.12. Ik heb geen leven meer, waarvoor ik vecht	


	9.12.1.	

		

	“Ik heb geen leven meer, waarvoor ik vecht”	

	Vertel ik aan wie het maar horen wil	

	Mijn vrienden vinden mij maar onoprecht	

	Maar blijven als ik steen en been klaag stil	

	“Ik wil niet leven in een hiernamaals	

	Waarin ik voor mijn zonden boeten moet	

	Ik vind het leven hier al iets speciaals	

	Vooral omdat ik voor geen zonde boet”	

	Ze lachen mij een beetje uit, helaas	

	Ze hebben daarin dan ook wel gelijk	

	Onsterflijkheid nastreven is zo dwaas	

	Men vlucht nooit eeuwig van het dodenrijk	

		

	Maar denk maar niet dat ik voor doodgaan kniel	

	Want God alleen weet welke val ik viel	

		

		

	> ga naar 9.1.5.	

		


	9.12.2.	

		

	Want God alleen weet welke val ik viel	

	Toen ik werd opgehesen in de strop	

	Mijn laatste woorden klinken kil en iel	

	“De koning heeft een dronken ezelskop”	

	Mijn laatste kleine daad van klein verzet	

	Het volk heeft er geen woordje van verstaan	

	Het joelt te hard en heeft te grote pret	

	Ik voel de zuurstof uit mijn lichaam gaan	

	Elk laatste beetje hoop is zelfbedrog	

	Mijn hele lichaam slaat het grootst alarm	

	Voor ik mijn laatste adem uitblaas nog	

	Begint men 't zagen aan mijn rechterarm	

		

	Ik heb het laatste lood allang gelegd	

	Dus doet u wat u wil maar, wat u zegt…!	

		

		

	> einde	

		


	9.12.3.	

		

	“Dus doet u wat u wil, maar wat u zegt	

	Daarvan weet ik niet wat ik ermee moet”	

	“Ik zei alleen maar ‘Hoi,’ is dat zo slecht?”	

	“Ik weet het niet. Het voelt bepaald niet goed”	

	Ik heb van haar gehouden, maar dat was	

	Een fantasie, een hemels helse droom	

	Een droom is te verwezenlijken pas	

	Als ik de hele fantasie betoom	

	Maar nu slaat alles juist geheel op hol	

	Ik ben verliefd op wat ik heb bedacht	

	Daar staat ze. Met de bliksem in mijn bol	

	Vertel ik haar dat ik haar niet verwacht:	

		

	“Dat u hier bent, maakt mij vooral labiel	

	Raakt mij meer in mijn hart dan in mijn ziel”	

		

		

	> ga naar 9.10.13.	

		


	9.12.4.	

		

	Raakt mij meer in mijn hart dan in mijn ziel	

	Wat hij me met die woorden heeft verteld	

	Ik voel me nederig en infantiel	

	Terwijl hij net mijn lot heeft uitgespeld	

	Het schuldgevoel knaagt alleszins aan mij	

	Een week of tien loop ik hier al mee rond	

	Ik dacht: het biechten maakt mijn ziel weer vrij	

	Maar dat was voor ik voor de priester stond	

	“Een actieheld ben ik in geen geval	

	Ik ben alleen maar een verlegen bard	

	Ik heb toch, bovendien en bovenal	

	De liefde voor de mensheid in mijn hart”	

		

	Daarop zegt hij, misschien een beetje kil:	

	“Uw hart staat al een tiental weken stil”	

		

		

	> ga naar 9.3.12.	

		


	9.12.5.	

		

	“Uw hart staat al een tiental weken stil”	

	Beweert de dager dat ik schuldig ben	

	“U blijkt betrouwbaar als een krokodil”	

	Ik zeg dat ik geen krokodillen ken	

	Ik wil ontsnappen aan mijn schijnbaar lot	

	En wring me van de gouden snaren los	

	Maar sheriff Bailey houdt me onder schot	

	Ik heb geen staf of korstig eikenmos	

	Of ander nodig tovenaarsgerei	

	Ik worstel met drie wachten, maar verlies:	

	Ze werken mij de grond op; boeien mij	

	Ik schiet er niks en nul mee op, precies	

		

	“Zo tovervaardig als een lappenpop”	

	Dat merkt de rechter gerechtvaardigd op	

		

		

	> ga naar 9.13.5.	

		


	9.12.6.	

		

	Dat merkt de rechter gerechtvaardigd op:	

	“Ik denk dat ik bepaal wat voor bewijs	

	Mag doorgaan, mensen, en dit is een flop	

	Dus voor we hier de man met kap en zeis	

	Onthalen, wil ik een bekentenis	

	Jij, tovenaar, wat is je alibi?	

	Hoe komt het dat de smid ter ziele is?	

	Hoe kom jij aan je spullen? En van wie	

	Heb jij dat heft gekregen dat zo glimt?”	

	Ik heb geen antwoord op de vragenset	

	Waardoor geloof in onschuld aardig dimt	

	Ik heb me nooit gehouden aan de wet	

		

	Ik zie geen weg meer uit dit rechtsgeschil	

	Ik doe wat God mij zegt, en wat ik wil	

		

		

	> ga naar 9.12.5.	

		


	9.12.7.	

		

	“Ik doe wat God mij zegt, en wat ik wil”	

	Besluit de rechter hamerklappend bot	

	De vrouw geeft hoogstens blijk van onverschil	

	“Dan neem ik stelling tegen u én God”	

	Roep ik, nu overtuigd van mijn gelijk	

	Dat wordt mij zeer verweten, uiteraard	

	Mijn baas wil dat ik van zijn zijde wijk	

	Hij hoopt dat men zíjn leven dan nog spaart	

	De stadswacht komt al dreigend op mij af	

	Maar ik ben godverdomme tovenaar	

	Ik pak dus zeer gezwind mijn toverstaf	

	En splijt de mensenmassa uit elkaar	

		

	Ik knal een vuurbal naar de rechters kop	

	Mijn argumenten zijn voorwaar echt top!	

		

		

	> ga naar 9.11.3.	

		


	9.12.8.	

		

	Mijn argumenten zijn voorwaar echt top	

	Dus kan ik stante pede aan de bak	

	Mijn nieuwe baas is, in een notendop	

	Welzeergeleerd, maar ook een beetje kak	

	De eerste zaak waar ik mee aan de slag	

	Mag, is die van een veelbesproken dief	

	Nou ja, een vrouw die diefachtig gedrag	

	Ten laste wordt gelegd. Informatief	

	Is zij nog niet geweest, want zij ontkent	

	Haast alles: zelfs haar naam is dubieus	

	Mijn baas doet een beroep op mijn "talent"	

	En hij vertrouwt me op mijn wassen neus	

		

	“Waarom ik juist naar haar gedachten vis:	

	De rechter vraagt om een bekentenis”	

		

		

	> ga naar 9.13.8.	

		


	9.12.9.	

		

	De rechter vraagt om een bekentenis	

	Ik zeg hem dat ik die niet geven kan:	

	“Er is met haar gedachtegang niks mis	

	En zij weet eerlijk waar echt nergens van”	

	Verwarring raakt de jury meer dan mij	

	De rechter lijkt wat van z'n à propos	

	“U is van de aanklagende partij	

	Maar claimt de schurk haar onschuld? Hoe dat zo?”	

	“Mijn partner die vergist zich,” spreekt mijn baas	

	“Geenszins, eerwaarde, laat u deze vrouw	

	Toch gaan!” “Mijn partner is een dwaze dwaas!”	

	Hij fluistert: “Hemel, hel!, wat maak je nou?!”	

		

	“Het is het rechte pad dat ik berijd”	

	Ik reageer in alle stelligheid	

		

		

	> ga naar 9.13.4.	

		


	9.12.10.	

		

	Ik reageer in alle stelligheid:	

	“O, ik heb van romance ook geen kaas	

	Gegeten. Dat is mij een rariteit	

	Gelukkig maar. Of eigenlijk helaas”	

	“Noem mij een dwaas, maar mag ik deze dans?”	

	“Je bent niet dwaas, maar er is geen muziek?”	

	“Zing dan voor mij, en geef ons zo een kans”	

	Ik werp een bange blik op ons publiek	

	Maar deze man heeft mij al in zijn ban	

	Ik val voor hem als ware ik een blok	

	Het is een zeer betoverende man	

	Ik voel ook in zijn broek een toverstok	

		

	“Jij bent de ware,” fluistert hij: “Gewis	

	Ik zweer het op al wat mij dierbaar is!”	

		

		

	> ga naar 9.1.4.	

		


	9.12.11.	

		

	“Ik zweer het op al wat mij dierbaar is”	

	Vertelt de priester die ik aanschoot om	

	Te biechten, “dat van jouw getuigenis	

	Geen woord over mijn lippen komt.” Ik kom	

	Bij hem om mijn verhaal te doen, ik moet	

	Het kwijt. Het knaagt toch veel te hard aan mij	

	Mijn schraal gekerm komt over als geboet	

	Maar helpt me meer dan navelstaarderij	

	“Ik heb het zien gebeuren, maar deed niks	

	Wat had ik kunnen doen? Voor hen of ons?	

	De priester frutselt aan zijn crucifix	

	Beziet me met een zorgelijke frons	

		

	Ik vrees niet voor mijn ziel of zaligheid	

	Dat ik onschuldig ben, dat is een feit	

		

		

	> ga naar 9.13.6.	

		


	9.12.12.	

		

	“Dat ik onschuldig ben, dat is een feit”	

	Verklaar ik, maar ik weet dat ik verlies	

	Er is maar weinig hout dat ik nog snijd	

	Het wordt tijd dat ik voor een einde kies:	

	Houd ik mijn pleidooi voor de bühne vol	

	Dat ik als zombie iemand anders ben?	

	Of haal ik mij iets anders in de bol	

	En accepteer ik alles stil en zen?	

	Ik vraag me af of het wat uitmaakt, wat	

	Ik kies. Ik voel de adem in mijn nek	

	Van Lucifer die mij dra in een bad	

	Van zuur legt, gore, zure duivelsdrek	

		

	Een toekomstbeeld waar ik mezelf mee kwel	

	Ik pulk nerveus wat aan mijn zombievel	

		

		

	> ik blijf onschuld bepleiten: ga naar 9.8.M.	

	> ik geef het allemaal op: ga naar 9.13.1.	

		


	9.12.13.	

		

	Ik pulk nerveus wat aan mijn zombievel	

	De sheriff bindt mijn armen met een touw	

	Ze werkt vakkundig, accuraat en snel	

	Ik heb best veel ontzag voor deze vrouw	

	Ze smijt me in een cel, en ik verzet	

	Me niet, maar pleeg wel woordelijk verweer	

	Al denk ik niet dat dat haar voor mij redt	

	Toch kan het vast geen kwaad wat ik probeer:	

	“Laat mij als vrij mens voor de rechter staan	

	Ik werk wel mee: ik ben de onschuld zelf	

	Ik heb in Gods gezicht geen kwaad gedaan”	

	Waarmee ik mogelijk mijn graf al delf	

		

	Ik hoop niet te verrotten in de cel	

	Een leugen leidt de spreker naar de hel	

		

		

	> ga naar 9.10.4.	

		


	9.12.14.	

		

	Een leugen leidt de spreker naar de hel	

	Mijn manager betovert een lakei	

	Met woorden: “Hypothetisch,” zegt ze: “stel	

	Wij willen naar de troonzaal, omdat wij	

	De kroonjuwelen even willen zien	

	Omdat we denken dat daarin een lied	

	Ter eer en glorie van hen die ik dien	

	Te vinden is? Dat kan dan zeker niet?”	

	Hij moet het vragen aan zijn baas, maar denkt	

	Dat er misschien wel iets te fiksen valt	

	Hij heeft geen flauw idee dat zij hem prankt	

	En met zijn carrière kaatsebalt	

		

	Ik voel me als een zondaar, duivels slecht	

	Ik heb geen leven meer, waarvoor ik vecht	

		

		

	> ga naar 9.10.7.	

		


	9.12.M.	

		

	“Ik heb geen leven meer, waarvoor ik vecht	

	Want God alleen weet welke val ik viel	

	Dus doet u wat u wil, maar wat u zegt	

	Raakt mij meer in mijn hart dan in mijn ziel”	

	“Uw hart staat al een tiental weken stil”	

	Dat merkt de rechter gerechtvaardigd op	

	“Ik doe wat God mij zegt, en wat ik wil”	

	Mijn argumenten zijn voorwaar echt top!	

	De rechter vraagt om een bekentenis	

	Ik reageer in alle stelligheid:	

	“Ik zweer het op al wat mij dierbaar is	

	Dat ik onschuldig ben, dat is een feit”	

		

	Ik pulk nerveus wat aan mijn zombievel	

	Een leugen leidt de spreker naar de hel	

		

		

	> ga naar 9.13.M.	


  
 
  
 
  
   
    
   
  
 
  
  
  
   
	9.13. Een leugen leidt de spreker naar de hel	


	9.13.1.	

		

	“Een leugen leidt de spreker naar de hel	

	Dus biecht ik hierbij al mijn zonden op	

	Maar gooi mij alstublieft dan in de cel	

	Want branden lijkt me niet bepaald echt top	

	Daar ik niks voel in dit verloren lijf	

	Maar wel mijn ledematen zie vergaan	

	U denkt wellicht dat ik dat overdrijf	

	Kon u maar even in mijn schoenen staan	

	Maar goed, ik geef het allemaal nu toe	

	Al was ik ooit geliefd als tovenaar	

	Verkoos ik toch het dievenpad als boe-	

	Kanier, en dat valt mij nu heel erg zwaar”	

		

	“Ahá, hij geeft het toe, hij is piraat!”	

	Brombast de tegenstandersadvocaat	

		

		

	> ga naar 9.13.9.	

		


	9.13.2.	

		

	Brombast de tegenstandersadvocaat:	

	“De koningsschennis is nog steeds gepleegd	

	En de verdachte, die daar lachend staat	

	Is duidelijk niet van de kaart geveegd	

	Er is wel sprake van een sterfgeval	

	Maar sterven is nog geen gerechtigheid	

	Als wie gestorven is niet boeten zal	

	Dus jury, als u vroom en eerlijk zijt	

	Verdoemt u deze zondaar tot het graf	

	Of tot een niet-meer-leven anderszins	

	Zo niet, dan gaat het koninkrijk hier af	

	Ik spreek hier voor de koning en de prins”	

		

	Zijn woorden zijn vernietigend en fel	

	Dit is niet goed voor mijn fragiel gestel	

		

		

	> ga naar 9.7.12.	

		


	9.13.3.	

		

	Dit is niet goed voor mijn fragiel gestel:	

	Ik dacht dat ik mijn leven overzag	

	En wist van kommer, helse pijn en kwel	

	Maar nu zegt mij een nieuwe hoop gedag	

	Wat moet ik nou met al mijn fantasie	

	Nu zij hier voor me staat, subiet en bruusk	

	Zij lacht erom, en heeft plezier voor drie	

	Maar slaat me uit het veld. Ik ben confuus. 'k	

	Weet niet wat ik in vredesnaam met haar	

	Alsook met haar aanwezigheid moet doen	

	Zij heeft op mijn geschroom haar antwoord klaar	

	Ze geeft me op mijn rechterwang een zoen	

		

	“Ik wil graag weten hoe het met je gaat”	

	“Ik houd er niet van als u zo straf praat!”	

		

		

	> ga naar 9.12.3.	

		


	9.13.4.	

		

	“Ik houd er niet van als u zo straf praat”	

	Zo waarschuwt mij de rechter, niet onstraf	

	“De toon die u nu tegen mij aanslaat	

	Getuigt van een onzuivere komaf	

	Uw woorden leg ik lachend naast me neer	

	De jury zal beslissen over schuld	

	Of onschuld. En zien wij u later weer	

	Test dan nooit meer ons rechterlijk geduld”	

	“Eerwaarde, ik heb slechts de waarheid lief	

	En geen ontzag voor uw corrupt gedrag	

	De aangeklaagde is voorwaar geen dief	

	Opdat de jury juist beslissen mag!”	

		

	De jury heeft een ijskoud hart van steen	

	De rechter prikt door al mijn woorden heen	

		

		

	> ga naar 9.12.7.	

		


	9.13.5.	

		

	De rechter prikt door al mijn woorden heen	

	En zegt dat mijn gedrag mij schuldig toont	

	Dat overtuigt de jury: iedereen	

	Lijkt tegen mij. Geen woord dat mij verschoont	

	De straf wordt uitgesproken: brandend vuur	

	Zal zijn wat ik het allerlaatste zie	

	Die prinsenkroon betaal ik daarmee duur	

	Ik pleit voor medelijden. Mijn magie	

	Kan mij niet langer helpen, anders wond	

	Ik ieder om mijn vinger met één woord	

	Maar daar de gouden snaar mijn polsen bond	

	Is nu mijn toverkracht compleet verstoord	

		

	De beul staart naar me; weet mij de sigaar	

	En ik ontkom geen tel aan zijn gestaar	

		

		

	> ga naar 9.14.2.	

		


	9.13.6.	

		

	En ik ontkom geen tel aan zijn gestaar	

	Hij legt zijn rechterhand licht op mijn hoofd	

	En maakt een opzienbarend handgebaar	

	Hij is een man die echt oprecht gelooft	

	“Je hebt niet echt gehandeld naar de geest	

	Van iemand die het goeds voor ogen heeft	

	Je bent voorwaar een egoïst geweest	

	Maar het is jouw verdienste dat je leeft	

	Dus ja, God zal je straffen voor wat jij	

	Liet, in de hel, wellicht, of hier op aard'	

	Maar nu ben jij in leven, frank en vrij	

	Dat is een zegen en het vieren waard”	

		

	Een ambiguer zegen was er geen	

	Een ongeluk komt ook haast nooit alleen	

		

		

	> ga naar 9.12.4.	

		


	9.13.7.	

		

	Een ongeluk komt ook haast nooit alleen	

	Mijn manager vertelt de jury van	

	Het Lied dat spotlights op de koning scheen	

	Dat ik niet durfde zingen voor de man	

	Dat ik de koning voorgelogen heb	

	Dat dat is waarom het publiek zo af	

	Was. Met een voelbaar rancuneus geschep	

	Graaft zij gezwind, naast dat van haar, mijn graf	

	Haar woorden staan zo stevig als een dijk	

	Met elke lettergreep haalt zij me neer 	

	Ze sleurt mij met zich mee, en ik bezwijk 	

	Ik ben al spoedig geen getuige meer	

		

	De hele zaal wordt overtuigd aldaar	

	De jury heeft dan ook haar oordeel klaar	

		

		

	> ga naar 9.8.3.	

		


	9.13.8.	

		

	De jury heeft dan ook haar oordeel klaar	

	Het maakt waarschijnlijk helemaal niks uit	

	Wat ik, of ik het kan of niet, uit haar 	

	Gedachten takel, voor het lotsbesluit	

	Maar goed: ik pak mijn dikke spreukenboek	

	En vind zowaar een spreuk die zinvol lijkt	

	Ik hoef niet eens naar middelen op zoek	

	Heb alles wat er op het lijstje prijkt	

	In huis: een toverstaf en stug verstand	

	Een tong die nooit ook maar één leugen loog	

	De onbetwiste waarheid aan mijn hand	

	En, uiteraard, een salamanderoog	

		

	De weg vooruit is duidelijk en clean	

	Er is geen sprake meer van een misschien	

		

		

	> ga naar 9.2.5.	

		


	9.13.9.	

		

	Er is geen sprake meer van een misschien	

	Nu ik bekend heb. Schuldig ben ik toch	

	Wat ik ook uitdenk, -pieker, -peins of -kien	

	Want moord (of doodslag), diefstal en bedrog	

	Zijn absoluut genoeg voor levenslang	

	Of eigenlijk wel erger. Voor de dood	

	Ben ik nu ik onsterflijk ben niet bang	

	Ik houd me in het oog der jury groot	

	Gekakel vormt de orde van de dag 	

	Ze peinzen en ze piekeren om mij	

	Terecht te stellen zonder dat ik lach	

	Het is een hele kippenboerderij	

		

	Ik vind heel dit spektakel maar wat maf	

	De jury vraagt zich wel nog één ding af…	

		

		

	> ga naar 9.13.10.	

		


	9.13.10.	

		

	De jury vraagt zich wel nog één ding af:	

	Hoe zit het nou met mijn onsterflijkheid?	

	En moet men vrezen voor mijn toverstaf?	

	(Twee dingen dus. Een trivialiteit)	

	Ik antwoord beide eerlijkheidsgetrouw	

	Ze vragen door. (Ding drie. Ach. Een detail)	

	“Hoe vind je het te hangen aan een touw?”	

	“Vrij pijnloos en waarschijnlijk fucking saai”	

	Ze blijven twisten op het tekenbord	

	Besluiten dan: als ik niet sterven zal	

	Dat ik dan levend maar begraven word	

	Zodat ik ondood niemand lastigval	

		

	“Die straf staat wel nog net in de top 10	

	We wilden deze zombie hangend zien…”	

		

		

	> ga naar 9.14.11.	

		


	9.13.11.	

		

	“We wilden deze zombie hangend zien”	

	Mariska uit haar passende kritiek	

	“Daarbovenop geradbraakt bovendien”	

	“Een zombie is niet slecht, maar enkel ziek	

	Een snelle dood is eerlijk en terecht”	

	En ondertussen ligt mijn roerloos hoofd	

	Stil aan haar voeten. Alles wat ze zegt	

	Klinkt anders dan ik ooit van haar geloofd	

	Zou hebben. Dan pakt zij haar tweehandszwaard	

	En klieft mijn schedel zo in tweeën. Ik	

	Weet niet of zij me hiermee straft of spaart	

	Maar geef, nu eindelijk voorbij, geen kik	

		

	“Ik wist niet dat je zo om zombies gaf”	

	“Wat geeft men een ondode dan als straf?”	

		

		

	> einde	

		


	9.13.12.	

		

	Wat geeft men een ondode dan als straf?	

	Een zombie leeft een eeuwigheid op aard'	

	Gescheiden van het koren als het kaf	

	Wat maakt die straf dan verder nog verzwaard	

	Dan dat de zondaar nooit de hemel ziet?	

	De jury heeft haar oordeel hard geveld	

	Dat de verdachte schuldig is, is niet	

	Meer rechtens tegenspreekbaar, maar wat spelt	

	De rechter nu het lot voor?, is de vraag	

	“Een eeuwigheid begraven in het groen”	

	De uitspraak is onwerkelijk onvaag	

	En ja, daar moet ik het dan maar mee doen	

		

	Zo luidt voor mij de allerlaatste bel	

	Komt waarheid, komt een einde aan het spel	

		

		

	> ga naar 9.14.10.	

		


	9.13.13.	

		

	Komt waarheid, komt een einde aan het spel	

	Ze noemt me een waanzinnige, en rent	

	Er gauw vandoor. Naar ik veronderstel	

	Op zoek naar iemand met wat meer talent	

	Mij hoeft ze niet. Niet in het allerminst	

	Mijn droom is dood. Mijn fantasie voorbij	

	Ik tel mijn zegeningen, uit mijn winst	

	En kom op nul uit. Voel me daardoor vrij	

	Niet langer houd ik mijn gedachten schuil	

	Ik hoef niet meer. Mag eindelijk hier weg	

	Ik neem een mes en houdt het in mijn muil	

	Ik snijd mijn ene pols door. Lekker, zeg!	

		

	Mijn dood is pijnlijk, alles steekt me fel	

	Komt waarheid, komt de leugen in de knel	

		

		

	> einde	

		


	9.13.14.	

		

	“Komt waarheid, komt de leugen in de knel	

	En ik kan prat gaan op mijn eerlijkheid	

	Dus als een zaak ooit uitloopt in een rel	

	Dan weeg ik ieder onmiskenbaar feit	

	En zal ik meer dan de persoon het recht	

	Verdedigen” schrijf ik naast mijn cv	

	Sollicitanten zijn altijd onecht	

	De waarheid neem ik dus een loopje mee	

	Ik ga bij advocaten in de leer	

	Een tovenaar die kan daar vast wat van	

	Waardoor ik hen het meeste interesseer:	

	Of ik soms ook gedachtenlezen kan?	

		

	“O ja, dat kan ik hoogstwaarschijnlijk wel”	

	Een leugen leidt de spreker naar de hel	

		

		

	> ga naar 9.12.8.	

		


	9.13.M.	

		

	“Een leugen leidt de spreker naar de hel”	

	Brombast de tegenstandersadvocaat	

	Dit is niet goed voor mijn fragiel gestel:	

	“Ik houd er niet van als u zo straf praat”	

	De rechter prikt door al mijn woorden heen	

	En ik ontkom geen tel aan zijn gestaar	

	Een ongeluk komt ook haast nooit alleen	

	De jury heeft dan ook haar oordeel klaar	

	Er is geen sprake meer van een misschien	

	De jury vraagt zich wel nog één ding af:	

	“We wilden deze zombie hangend zien	

	Wat geeft men een ondode dan als straf?”	

		

	Komt waarheid, komt een einde aan het spel	

	Komt waarheid, komt de leugen in de knel	

		

		

	> ga naar 9.14.M.	


  
 
  
 
  
   
    
   
  
 
  
  
  
  
	9.14. Komt waarheid, komt de leugen in de knel	


	9.14.1.	

		

	Komt waarheid, komt de leugen in de knel	

	Ik ben getuige in haar rechtsgeding	

	De oppositie voert de aanklacht fel	

	Ik zeg dat ik alleen maar liedjes zing	

	En niks wist van haar plannen tot gedief	

	De dager legt de vlammen aan mijn scheen	

	Ik houd mijn leugen vol, mijn leven lief	

	Maar zij weerspreekt mijn zwak gelul meteen	

	“Gelul! Waar het mijn partner aan ontbrak	

	Was doorzettingsvermogen, maar het plan	

	Was met z'n tweetjes alles doen.” Ik zak	

	Ineen: hier komen moeilijkheden van	

		

	Nu weet de rechter helder hoe het zit	

	Ik delf vandaag mijn eigen onderspit	

		

		

	> ga naar 9.13.7.	

		


	9.14.2.	

		

	Ik delf vandaag mijn eigen onderspit	

	Loop vastgebonden en goed begeleid	

	Af op de stapel die mij dra verhit	

	Het jubelend publiek gunt mij geen tijd	

	Ik zie mijn vrienden tussen het publiek	

	En smeek ze met mijn ogen om hun hulp	

	Maar dat blijkt de verkeerde methodiek	

	Hun woorden slaan mijn laatste hoop tot pulp:	

	“Ik heb een maandloon op je ingezet	

	Dat jij na een kwartier al bent gekrenkt”	

	“Ik heb een ezel en een os verwed	

	Dat jij het langer uithoudt dan hij denkt”	

		

	Ze zien mijn doodstraf als een kinderspel	

	Mijn vrienden zijn een humoristisch stel	

		

		

	> ga naar 9.11.8.	

		


	9.14.3.	

		

	Mijn vrienden zijn een humoristisch stel	

	Ik koos ervoor om sterfelijk te zijn	

	Al land ik daardoor vast ooit in de hel	

	Ik lijd in elk geval geen eeuwig pijn	

	Ze lachen om de moeite met mijn keus	

	Maar ik heb nu in elk geval beslist	

	Ik blijf de waarheid dienen, maar niet heus	

	Ik steel van adel wat hij toch niet mist	

	De sheriff zit mij steeds meer op de hiel	

	Maar vooralsnog ontloop ik het gerecht	

	Mijn vrienden kunnen lachen om mijn stiel	

	Ze vinden wat ik doe niet per se slecht	

		

	Mijn vrienden kiezen niet voor zwart of wit	

	Ze gaven mij nog een survivalkit	

		

		

	> ga naar 9.14.7.	

		


	9.14.4.	

		

	Ze gaven mij nog een survivalkit	

	Voordat ik afscheid van mijn vrienden nam	

	Het werd een onvoorspelbaar vreemde rit	

	Waar voor zover het leek geen eind aan kwam	

	En juist dat er geen eind aan komt is wat	

	De spreuk uiteindelijk de spreker brengt	

	Ik ga vast liggen in het lauwe bad	

	En grijp het mes waarmee het bloed geplengd	

	Zal worden. Voor ik eeuwig leven kan	

	Zal ik eerst even moeten sterven. God	

	Bewaar me! Maar die God weet nergens van	

	Ik maak zijn plannen doelbewust kapot	

		

	Voor de magie is nodig, en wel zeer:	

	Een boterham, een appel en een peer	

		

		

	> ga naar 9.3.9.	

		


	9.14.5.	

		

	Een boterham, een appel en een peer	

	Wat nieuwe kleren en een pot met inkt	

	Wat perkament, een witte ganzenveer	

	En verder mijn verstand en mijn instinct	

	Meer heb ik voor mijn eerste les niet mee	

	Mijn leraar is een wijze oude man	

	Met littekens ter glorie en trofee	

	Die alles wat ik leren wil al kan	

	Ik kan nog niks, ik heb geen toverkracht	

	Maar leer vanaf dag één al spreuk na spreuk	

	Alleen in woorden zit helaas geen macht	

	Ik sla in pakjes boter nog geen deuk	

		

	Ik krijg van hem als nieuwe handicap	

	Een toverstok, naar ik maar aanneem nep	

		

		

	> ga naar 9.9.2.	

		


	9.14.6.	

		

	Een toverstok, naar ik maar aanneem nep	

	Twee gouden ringen, en een leren beurs	

	Ik heb een markt gevonden, dus ik prep	

	Mijn buit voor dames en voor monseigneurs	

	Ik doe het voor de kick en voor de poen	

	En help mezelf er ook mee uit de brand	

	Ik zing een lied om tijd mee te verdoen	

	Soms trekt zo'n lied een potentiële klant	

	Vandaag staat daar een vrouw in vol ornaat	

	Ze heeft een gulden penning op de borst	

	Met daar een kroon op gegraveerd. Ze staat	

	Hier zeker in de naam van onze vorst	

		

	Haar oog valt op een afgebroken speer	

	Een zwaardloos heft, en zo nog wel wat meer	

		

		

	> ga naar 9.6.2.	

		


	9.14.7.	

		

	Een zwaardloos heft, en zo nog wel wat meer	

	Ik vind wat zij survival noemen troep	

	Maar dank ze, en ik dank de lieve Heer	

	Dat Hij me niet laat drijven in de soep	

	Ik heb er zin in, door die onzin, en	

	Ik kijk dan ook behoorlijk op mijn neus	

	Als sheriff Bailey daarvoor staat. Ik ben	

	Niet gauw zo zenuwachtig of nerveus	

	“In naam der wet,” zegt zij: “houd ik je aan”	

	“Ik weet echt niet waarom,” maar ik kleur rood	

	“Je weet verdomd goed wat je hebt misdaan:	

	Door jouw schuld is de oude smid nu dood”	

		

	Zij zegt: “Misdadig!” maar ik noem het "fab"	

	Wat souvenirs die ik gestolen heb	

		

		

	> ga naar 9.9.14.	

		


	9.14.8.	

		

	“Wat souvenirs die ik gestolen heb	

	Bemin ik meer dan dat ik jou bemin”	

	Vertelt mij, zonder enig opgeschep	

	De vrouw die ik beschouw als mijn vriendin	

	We knallen ruzie, schreeuwen hot naar her	

	Ze slaat me, en ik sla terug, tot mijn spijt	

	Ze valt, en met haar valt een grote ster	

	Het is terecht wat zij me nu verwijt	

	Ik maak van elke olifant een mug	

	Maar zij zorgt ook niet echt voor een succes	

	Ik keer me om, toon haar mijn boze rug	

	Dan plant ze in die rug een vlijmscherp mes 	

		

	Ik draai me om, en zie het boze wicht	

	Ik poog een laatste grijns op mijn gezicht	

		

		

	> einde	

		


	9.14.9.	

		

	Ik poog een laatste grijns op mijn gezicht	

	Ik zie er heus de humor wel van in	

	Al is dat moeilijk in dit donker licht	

	Al roer ik ook – ik heb ze niet – geen vin	

	Dit is het eind, maar het is niet voorbij	

	't Is nooit voorbij, maar hier lig ik voorgoed	

	De bodem van de zee omwikkelt mij	

	Oneindig leven smaakt me bitterzoet	

	Wat is het wreed en pijnlijk, dit bestaan	

	Te weten dat ik bij bewustzijn blijf	

	Is dit de straf voor wat ik heb gedaan?	

	Dat teringtakketyfuspleuriswijf!	

		

	Bewegingloos ga ik hier nooit kapot	

	Ik onderga mijn ongekozen lot	

		

		

	> einde	

		


	9.14.10.	

		

	Ik onderga mijn ongekozen lot	

	Er is een gat voor mij gegraven, en	

	Ik zal er zonder hulp van mens of God	

	Zelf in moeten gaan liggen. Ik beken:	

	De allerraarste allerzwaarste straf	

	Waar ik ooit van gehoord heb is nu dit	

	Ik voel me gehumilieerd en laf	

	Want waarom accepteer ik deze shit?	

	Een levende begrafenis, zo luidt	

	Het oordeel dat ik opvolg, zwak en stil	

	Ik ben onsterfelijk, gaat men van uit	

	Toch accepteer ik wat de rechter wil	

		

	Ik wil me niet verzetten, dus ik zwicht	

	Ga liggen in de kist, en doe hem dicht	

		

		

	> einde	

		


	9.14.11.	

		

	“Ga liggen in de kist, en doe hem dicht”	

	De beul wijst mij mijn laatste rustplaats aan	

	Ik denk: die vent is rijp voor het gesticht	

	Maar ik ga liggen, en ik laat hem staan	

	Ik trek het deksel over mij heen. Dan	

	Laat men mij zakken in de verse put	

	Het is dat ik nu niks meer zeggen kan	

	Dat men kan horen, anders had het nut	

	Te protesteren: “Help! Laat mij eruit!”	

	Maar nee, de kist ligt diep onder de grond	

	De wereld hoort niks van mijn stemgeluid	

	Ik houd de woorden eenzaam in mijn mond	

		

	Dat ik hier lig is eigenlijk te zot	

	Nu lig ik hier tot ik ben weggerot	

		

		

	> einde	

		


	9.14.12.	

		

	Nu lig ik hier tot ik ben weggerot	

	Gebonden op een houten wagenwiel	

	In heel mijn broze lichaam is geen bot	

	Meer heel. Wat was die kankerbeul z'n deal?!	

	Ik leef nog. Hoe dan. Wist niet dat dat kon	

	Ik wou dat ik de laatste adem gaf	

	Maar ik blijf liggen in de hete zon	

	Het dorpsplein is mijn openbare graf	

	Ik heb mijn carrière opgebouwd	

	Mijn allerlaatste gig, van hoog niveau	

	Het was een tafereel voor jong en oud	

	De jeugd heeft vast genoten van de show 	

		

	Ik zie eruit als levend abattoir	

	Dit avontuur is net zo waar als raar	

		

		

	> einde	

		


	9.14.13.	

		

	Dit avontuur is net zo waar als raar:	

	Mijn manager bespringt de ene wacht	

	Terwijl ik doelloos naar mijn voeten staar	

	Ik mis rechtvaardiging, en ik mis kracht	

	Ik laat mijn impresario alleen	

	En eerlijkheidsgehalve in de steek	

	Zij schopt de ene wacht tegen de scheen	

	De ander raakt er niet echt door van streek	

	Ze werken haar eenvoudig op de grond	

	En boeien haar. Dan valt hun blik op mij	

	Er komt geen zinnig woordje uit mijn mond	

	Maar wel: “Ik wou dit niet. Het was slechts zij!”	

		

	Een laffe leugen krijgt niks voor elkaar	

	Wat ik zelf heb bedacht, is zelden waar	

		

		

	> ga naar 9.14.1.	

		


	9.14.14.	

		

	Wat ik zelf heb bedacht, is zelden waar	

	Wat ik zelf heb gewrocht, is ook niet fraai	

	Ik heb een goed oog als een tovenaar	

	Maar mis als smid de handen voor detail	

	Mijn kroon is mijn ontslagbrief aan de chef	

	Hij wil dat ik voor hem blijf werken. “Nee	

	Ik denk dat ik nog liever paarden bef	

	Ik gorgel liever rotte diarree	

	Ik pleeg nog liever…–” “Ja, het is al goed”	

	Inmiddels heb ik hem wel overtuigd	

	Ik pak mijn paarse mantel en mijn hoed	

	En zoek waarheen mijn levenspad nu buigt	

		

	Trots op mijn eerlijkheden ben ik wel	

	Komt waarheid, komt de leugen in de knel	

		

		

	> ga naar 9.13.14.	

		


	9.14.M.	

		

	Komt waarheid, komt de leugen in de knel	

	Ik delf vandaag mijn eigen onderspit	

	Mijn vrienden zijn een humoristisch stel	

	Ze gaven mij nog een survivalkit	

	Een boterham, een appel en een peer	

	Een toverstok, naar ik maar aanneem nep	

	Een zwaardloos heft, en zo nog wel wat meer	

	Wat souvenirs die ik gestolen heb	

	Ik poog een laatste grijns op mijn gezicht	

	Ik onderga mijn ongekozen lot	

	Ga liggen in de kist, en doe hem dicht	

	Nu lig ik hier tot ik ben weggerot	

		

	Dit avontuur is net zo waar als raar	

	Wat ik zelf heb bedacht, is zelden waar	

		

		

	> einde	


  
 
  
 
  
   
    
   
  
 
  
  
  
   
	9.G.	

		

	Wat ik zelf heb bedacht, is zelden waar:	

	“Wat voel ik mij toch onvoorbeeldig goed	

	Ik heb mijn zaakjes prima voor elkaar	

	Ik ken qua tijd en geld slechts overvloed	

	De mensen houden van me, roemen mij	

	Ik sta bekend om mijn rechtvaardigheid	

	Van malversatie, jatwerk, dieverij	

	Bereikt mij uiterst zelden een verwijt”	

	De rechter knikt, gelooft mij op mijn woord	

	Hij spreekt alleen maar in mijn voordeel recht	

	En dan slaan al mijn leugens overboord	

	Ik heb geen leven meer, waarvoor ik vecht	

		

	Een leugen leidt de spreker naar de hel	

	Komt waarheid, komt